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Sadece 
bir bakışla 
tüm 
dünyayı 
etkileyebilirsiniz. 


Ya da bir duruşla: Lazer kaynak teknolojisi eseri yeni tasarım. 


Yeni Golf'ün nasıl bir efsane olduğu duruşundan belli. Lazer kaynak teknolojisi ona yalnızca etkileyici bir görünüm değil, 
müthiş bir sağlamlık da kazandırıyor. Yeni Golf, 9680 artırılmış statik direnciyle, bu “duruşunu! yıllar sonra bile ilk günkü gibi 
koruyor. Otomobil teknolojisinin geleceğini görmek istiyorsanız sizi en yakın Volkswagen Yetkili Satıcısına bekliyoruz. 


Yeni Golf 


Yeni Golf Danışma Hattı: 0212 335 04 13 - 0800 211 02 26 VOLKSWAGEN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. BİR DOĞUŞ GRUBU KURULUŞUDUR. 


Otomobil aşkına 
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Seçimlerinde hep özgün, hep ileriye dönük. 


Babasının izinde. 
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AYIN İZLEYİCİLERİ 


Merhaba ben sizin 3 yıldır izleyicinizim. Bana abim alışkanlık 
yaptırdı sizi. Şimdi ise bana istediğim şeyleri izletmiyor. 

Sırf kız arkadaşım izliyor diye 24'ü izlemeye başlamıştım. 

Onu izliyorum fakat Angel ve Bufiy izleyemiyorum şimdi ben ne 
yapayım? Kız kaçırdığı bölümleri bana soruyor. Abim sürekli 
engel oluyor. Lütfen ona kızar mısınız zaten derginize üyeyim 
eğer dergide yayınlarsanız sorumu, bunu anlar ve bana izin 
verir. Bana yardım edin. Bir de 24'ün yerine çıkan yeni dizinin 
gece tekrarını lütfen saat birde verin, muhteşem bir dizi ve 
kaçırmak istemiyorum yardımlarınızı bekliyorum. 


paker mirac©.....com 


Uğruna Salı gecelerimi (aynı geceki tekrarını) sadece ve 
sadece kendisine ayırdığım müthiş dizi Coupling-UK'in nasıl 
perişan edildiğine şahit olmam için 80 saniye yetti. Kızılderili 
katliamından sonra insanlığa yaptıkları en korkunç işkence. 


Eğer parasını ödemediyseniz hemen diziyi geri gönderin ve 
hatta tazminat isteyin. Ne olmuş benim içi dışı bir Jeff'ime 
Jane'ime. UK-US pokus yapıp hemen diziyi yok etmelisiniz. 


Sayın NTV ve CNBC-e 
yetkilileri, 
İki kanalınızın da sıkı bir 
takipçisiyim ama geçen hafta 
beni hayal kırıklığına uğrattınız. 
Cumartesi günü sabahın 
köründe Avusturalya sıralama 
turlarını izlemek için kalktım 
ama NTV'de NBA maçı vardı. 
Beynimden vurulmuşa 
döndüm. 
Acaba bu tür durumlarda NBA 
maçını CNBC-e'den 
yayınlasanız olmaz mı? Nasıl 
olsa kardeş kanalsınız, isteyen 
CNBC-e'den NBA, isteyen de 
NTV'den Formula izler. 
MURAT ÜNAL 


Sayın Ünal, 

Bu parlak fikir, geçen hafta 
sevdiğimiz bir televizyon 
yazarının köşesinde de 
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KAMİL ERDOĞAN 


karşımıza çıktı. Ne yazık ki 
kardeş kanallar arasında 
kıyafet değiştirir gibi yayın 
değişikliği yapılamıyor. Lisans 
hakkı NTV'de olan bir yayını, 
“yabancı değil, kardeş kanal” 
diyerek CNBC-e'de 
yayınlayamıyoruz. Bazı 
yayınlar için sözleşme 
aşamasında, NTV ya da 
CNBC-e de tekrar hakkı için 
ek madde koyabiliyoruz; ancak 
NBA, Formula 1 , Premier Lig 
gibi maliyeti yüksek yayınlarda 
bunu yapmak mümkün 
olmuyor. Lisans hakkı dışında, 
birde kanalların yayın tipi ve 
akış mantığına dikkat etmemiz 
gerekiyor. Her kanalın kendi 
çapında bir yayın çizgisi ve 
akış mantığı var. Siz nasıl 
Formula 1 geç başladığı için 
tepki gösteriyorsanız, CNBC-e 


İZLEYİCİDEN GELENLER 


izleyicisi de beklediği dizi 
yerine NBA maçı görünce aynı 
tepkiyi gösterebilir. 

Son olarak şikayet ettiğiniz 


NBA maçı, Hidayet'in en iyi 
oynadığı karşılaşmalardan 
biriydi. Sıralama turu da maçın 
hemen arkasından yayınlandı. 
GA. 
Öncelikle dergi bölümüne 
teşekkür ederim... Şubat sayısı 
elime ulaşmamıştı, istediğimde 
hemen gönderildi. Bir kaç gün 
sonra dergiye baktığımda bazı 
sayfalarda fotoğrafların 
kesilmiş olduğunu gördüm. 
Derginin elime ulaşıp 
ulaşmadığını kontrol etmek için 
beni arayan görevliye durumu 
anlattım. Hemen yeni bir Şubat 
sayısı gönderildi. Geçen gün 
annemlere gittim, kardeşimin 
odasının duvarında Angel ve 


Dijital fotoğraf baskıları o kadar kolay ki,... 48 
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..çocuklar bile yaptırabilir. 


Dijital fotoğraf makinenizden baskı yaptırmanın, film 
baskısı kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? 
Çocuklar biliyor! Bu yüzden o, dijital baskı yaptırmak 
istediğinde hemen en yakın FDI üyesi laboratuvara 
gidiyor ve görüntülerini Fujicolor kağıda basılmış 
uzun ömürlü ve yüksek kaliteli baskılara dönüştürüyor. Üstelik sandığınızdan daha ucuzal 

Bunun ne kadar kolay olduğunu ona sorun. 


FUJFILM 
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— - m IMAGING EB 74 
DIJITAL FOTOGRAF MAKİNESİ BASKILARI 


www .fujifilm.com.tr 
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Buff/'nin Şubat sayısındaki 
resimlerini gördüm... :) 
Kardeşim derginin ilk geldiği 
gün bunları kesmiş... Maket 
bıçağıyla öyle de güzel kesmiş 
ki sanki baskı hatası gibi 
görünüyordu. Ben de dergiyi 
tekrar istemiştim. :)) Bu komik 
durumun yol açtığı rahatsızlık 
yüzünden tekrar bir dergi 
yolladınız... Tekrar özür 
diliyorum. Yeni gönderilen 
Şubat sayısını bu nedenle 
açmadım isterseniz Nisan 
sayısını getiren görevliye iade 
edeyim ya da kredi kartımdan 
ücretini tahsil edin ve bana 
sonucu bildirin lütfen... 
MURAT KARAKAŞ 


Sevgili Karakaş, 

Bizi bu kadar uğraştıracağınıza, 
kardeşinizi uygun bir yöntemle 
cezalandırsanız; iyice bir 
dövseniz mesela? Sonucu bize 
bildirin lütfen. Şaka yapıyorum 
sakın dövmeyin çocuğu, 
istediğiniz kadar dergi 
göndeririz. 


Kardeşinize özel not: 
Yerinde olsam, sayfaları 
kestikten sonra dergiyi 
tamamen ortadan 
kaldırırdım. Bart Simpson ne 
diyor? “Delil yoksa suç da 
yoktur”. 

C.A. 


Artık şu X-Files'ı da ele 
geçirmenizi umuyorum. 
Başka bir kanalda gördüm 
ama hem çok eski bölümler 
hem de seslendirme yapılmış. 
Öyle alıştık ki her şeyi orijinal 
dilinde izleme lüksüne! 
Şimdiden sağolun! 

İRİS ERGÜL 
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Sayın Ergül 

X-Files OK. Hep birlikte bu ay 
seyretmeye başlıyoruz. Kült 
falan demedik, tüm 
bölümlerini ele geçirdik. Hafta 
içi her gece 24.00'te 
yayınlanacak. 


Gi. X 


Ben az sonra sezon finali 
oynayacak olan Coupling 
dizisinin bir fanatiği olarak 
dizinin 10'a yakın bölümünü 
internetten divx formatında 
indirmiş durumdayım. Fakat 
önemli bir sorunla karşı 
karşıyayım. Her ne kadar 
dizinin dili oldukça anlaşılır 
olsa da, İngilizce altyazının 
olmaması belirli bölümleri 
anlaşılmaz kılıyor. Ben sizden 
bu konuda bana rehber 
olmanızı rica ediyorum. 
İngilizce (tercihen) veya Türkçe 
altyazıyı nasıl temin 
edebileceğim konusunda 
yardımcı olursanız çok 
sevinirim. 


UĞUR OLAKÇIOĞLU 


Sayın Olakçıoğlu 
Divx-internet-indirmek 
kelimelerini peşpeşe okuyunca, 
içimizden lisans-ielif-korsan 
demek geliyor. Yani bizden 
nasıl bir rehberlik 
bekleyebiliyorsunuz ki? 


G.Y. 


Sizi beğenerek izliyoruz. Birçok 
çizgi film yayınlıyorsunuz, fakat 
karakterlerin şekilleri çok 
bozuk. Kare şeklinde bir 
sünger var. Çocuklar bunu 
seyretmiyor. "Ne biçim, sünger 
böyle mi olur" diyorlar. 
Simpsons da aynı şekilde. 
Büyüklere yönelik ama biz de 


seyredemiyoruz. Çocuklar 
neden dudakları çarpık diyor. 
Dizinin esprisi bu, fakat 
çocuklar algılayamıyor. Aynı 
şekilde kedi ve köpek karışımı 
bir karakter var. Çocuk diyor ki 
"bu ne biçim, böyle olmaz ki" 
diyor. Dikkati dağılıyor. Ucuz 
diye mi bunları yayınlıyorsunuz. 
Gerçekten karakterler çok 
bozuk. Karakterler düzgün 
olsun, konulu çizgi filmler 
yayınlayın lütfen. 

NECLA ÇAKMAK 


Merak etmeyin, yurtdışı ile 
konuştuk, "hemen tiplerini 
düzeltin, doğru 
dürüst çizin şunları" dedik. 
CatDog olsun, SpongeBob 
olsun hepsini en 
kısa zamanda düzeltecekler; 
kediyi köpeği artık ayrı ayrı 
çizecekler. 
O kadar para veriyoruz, 
yaptıkları işe bak. 

G.Y. 


En kötü günümüz böyle olsun. 


Sağlık sigortanız Sağlığım Garanti'de olsun. 
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YENİ DİZİ 


TV TARİHİNİN EN ÖNEMLİ 
DİZİLERİNDEN ER, HAFTA İÇİ 
HERGÜN SAAT 18.45'TE EKRANDA. 
GEORGE CLOONEY, EMMY VE 
ALTIN KÜRELİ ER İLE TANINMIŞTI 
1994 yılında ER yayına başladığında televizyon 
tarihinin geri dönülmez evrelerinden biri de başladı. 
Gösterime girdiği ilk sezon ABD'de tüm ratingleri alt 


üst eden dizi daha önceki hastane dizilerinin başaramadığını başararak türe yepyeni bir atılım getirdi. 


Chicago'da bir hastanenin acil servisini her yönüy- 
le ekrana taşıyan ER*in hikayeleri öncelikle doktorlar, hemşirelği, tıp öğrencileri ve diğer hastane perso- 


neli üzerine yoğunlaşıyor. İkincil öykü çıkış noktası 
ise hastaların yaşadığı problemler. 

Diğer hastane dizilerinden en büyük farkı, bir acil 
servisin tüm hareketliliğini yansıtıyor olması. Benzerlerinde her bölümün sonunda “nokta? konurken, 
ER'da özellikle ana karakterlerin kişisel öyküleri devam ediyor. Doug ile hemşire Carol Hathaway'in 
ilişkisi; Susan Lewis'in Chuck ile beraberliği, ayrılması ve ondan hamile kalması sonrasında evliliğin 
tekrar gündeme gelmesi bu süregenliğin örnekleri 
arasında. 

ER, doktorların da “normal birer insan olduğunnu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. İnsanların yaşamlarını emanet ettiği doktorları yakından tanımak 
isteyenler için ER kusursuz bir laboratuvar. Televizyonun karşısına geçin; acil servisin ve kameranın başınızı döndürecek temposuna dahil olmaya çalışın. 


Uyumlu ve sıcakkanlı kişiliğiyle acil servisin en sevilen doktorlarından biri. Çalışkan, becerikli, güvenilir. Aile hayatı pek istediği kadar iyi gitmese de karısına aşık ve sevgi dolu bir baba. Herkes onu, o da 
herkesi seviyor. 


Çocuk doktoru Doug Ross yakışıklılığıyla göz kamaştırıyor. Özel hayatı bir hayli karmaşık ve güzel 
hemşire Carol ile aralarında bir türlü sonuçlanmayan 
bir aşk var. 


Usta bir cerrah olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Burnu bir hayli havada; ama neşteri eline aldığında işini mükemmel bir biçimde yapacağından 
kimsenin kuşkusu yok. 


Henüz genç bir stajyer doktor. O aslında dizinin 
yaratıcısı Michael Crichton'ın gençliği. Öğrenmeye 
aç, naif, heyecanlı ve sevimli. Başı Dr. Benton'la hep 
belada; çünkü Benton onu çok zorluyor ve yaptığı 


hiçbir şeyi de yeterli bulmuyor. 


Dr. Susan Lewis, Chicago'ya yeni taşındı. Kente 
yabancı olduğu için arkadaş çevresi çok geniş değil. 
Las Vegas'a yaptığı bir yolculuk sırasında Chicagolu 
tıbbi teknisyen Chuck ile evlendi. 


Başhemşire Carol Hathaway'in belki de en büyük 
derdi çocuk doktoru Doug ile bir biten bir başlayan 
ilişkisi. Arkadaşları ve dizi hayranları arasında en sık 
sorulan soru bu ilişkinin sonunun ne olacağı... 


CNBC-e 
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24:00 


hafta içi hergün 


TELEVİZYONUN KÜLT DİZİSİ 
THE X-FILES HAFTA İÇİ HER 
GEÇE, AÇIKLANMASI GÜÇ 
ÖYKÜLERLE EKRANDA. 
HİÇBİR TV DİZİSİ 

THE X-FILES'IN YARATTIĞI 
ETKİYE ULAŞAMADI 


Dünya dışı varlıklara inanır mısınız? Uzayda bizden başka canlılar, bizimki kadar ileri, hatta daha 
ileri uygarlıklar var mı sizce? Bazı geceler pencerenizden dışarı baktığınızda gördüğünüz ışık saçan 
uçan nesne UFO olabilir mi dersiniz? Bu gibi sorulara olumlu cevap verme eğiliminde olan biriyseniz 
Tbe X-Files tam size göre demektir. 

FBPa bağlı olarak çalışan ve dünyanın dört bir yanındaki esrarengiz olayları araştıran gizli bir birimin 
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iLE 


FIGHT THE FUTURE 


iki ajanı, Ajan Fox Mulder ve Ajan Dana Scully ile 
birbirinden garip olaylara tanık olacak ve hükümet 
yetkililerinin sakladığı gerçeklerle yüzleşeceksiniz. 

1993 yılında ilk kez ekranlarda görülen The X-Files 9 sezon boyunca en çok izlenen ve en sevilen diziler arasında yer aldı. Chris Carter'ın yarattığı konsept üzerine inşa edilen dizi gerçek bir efsane haline 
geldi ve dünyanın dört bir yanında fanları tarafından Tbe X-Files kulüpleri kuruldu. 


DANA SCULLY - FBI AJANI 

Ortağı Fox Mulder'in tüm açıklanamayan olayları dünya dışı güçlere bağlayan inancının karşısına, 
gerçek bir bilim kadını soğukkanlılığı ve şüpheciligiyle çıkarak dengeyi sağlıyor. Dana Scully, doktor 
kökenli ve bekar. Mulder'ı kontrol altında tutmak 
gibi resmi olmayan bir görevi olsa da ortağını son 
noktaya kadar savunuyor. 


FOX MULDER - FBI AJANI 
FBPın açıklanamayan davaları kaldırdığı X-Files 


dosyalarına el atarak her şeyi karıştırmaya başlayınca dikkatleri üzerine çekti. Kararlı ve inançlı bir ajan 
olan Mulder'a arkadaşları, kovaladığı hayaletlere 
atfen Spooky (tekinsiz, korkutucu) lakabını taktı. 
Çocukluğundan taşıdığı “açıklanamayan olaylar” 
karşılaştığı vakalarda tepkisini belirliyor. 
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1969 
ÜNLÜ YÖNETMEN HEN YAL BİR FİLM GERÇEKL| 
ALANDA BENZERSİZ BİR REKORUN SAHİBİ OLDU 


Amerikalıların pek sevdiği bir deyim var: “Ölüm 
de vergiler kadar kaçınılmazdır.” Hollywood'da bu 
deyimi haklı çıkartacak bir “sabit” varsa eğer, o da 
her yıl sonbahar aylarında gelmesi beklenen ve adı 
belli olana kadar “isimsiz” olarak atıfta bulunulan 
senelik Woody Allen projesidir. Gerçekten de 1969 
tarihli ilk filmi Take The Money And Run'dan bu 
yana ünlü yönetmen hemen her yıl bir film yapmış 
ve bu alanda benzersiz bir rekorun sahibi olmuştur. 
Üstelik ona sorarsanız hiç de zor değildir yılda bir 
film kotarmak. 

“Benim için problem değil; çünkü yapım şirketim 
hep hazır. Başka bir yönetmen film çekeceği zaman 
önce bir yıldız bulmak zorunda, sonra da bir yapım 
şirketi. Yapım şirketi 3 hafta daha onları oyalayacak, birisiyle öğle yemeğine çıkacaklar, iki ay sonra 
bu kez Warren Beatty ile öğle yemeğine çıkılacak ve 
o eğer Michelle Pfeiffer olursa belki oynayacağını 
söyleyecek... Aradan bir yıl geçecek ve nihayet filmi 
çekmeye ya da çekmemeye karar verecekler. Benim 
böyle bir sorunum yok. Senaryom yazıcıdan çıktıktan 15 dakika sonra bütçelerimi yapan adamıma gider, iki ay içinde de çekmeye hazır olurum. İki ay 
içinde onlar hâlâ Dreamworks'ten cevap bekliyor 
olurlar. Bütün iş benim bir yılımın dokuz ayını alır. 
Yani 24 saat çalışıyor değilim. Caz yapmaya, klarnetimi ilerletmeye, basket maçlarına gitmeye, Avrupa tatiline ve aileme ayıracak bir sürü de zamanım 
kalır.” 

Charlie Chaplin ve Groucho Marx'tan bu yana 
beyazperdedeki personasıyla, Woody Allen kadar 
özdeşleşen ikinci biri gelmemiştir sanıyoruz. Yönetmen, müzisyen, senarist, oyuncu, komedyen kimliklerinin hepsini de belli ustalık derecelerinde üstlenen Allen saydıklarımızın hepsinden çok nörotik, 
tuhaf, ağzı kalabalık, öfkeli ve takıntılı New York 
entelektüeli olarak tanınıyor hâlâ. Tabii ki kadınlarla, en çok da annesiyle sorunlar yaşayan; seksten 
ölüme, Tanrı'dan paraya kadar her türlü konuda 
sivri yorumlar yapan; Yahudilik*le ilgili esprileriyle 
neredeyse anti semitik bir söyleme kayan çirkince 
ve kısa boylu bir adam. 

“Aslında neredeyse 20 yıldır bir çıkmazda sayılırım canlandırdığım roller anlamında. Sınırlarım 
çok dardır. O yüzden ne zaman benim de içinde 
olacağım bir film yazsam karakterimi oynayabileceğim şekilde oluştururum. Bu da hemen her zaman 
büyük şehirde yaşayan, geveze bir tiptir; çünkü başkasını oynayamam.” 

Emrah Kolukısa 


| KAÇIRMAYIN 


WOODY ALLEN FİLMLERİ 


EVERYTHING YOU ALWAYS 
WANTED-TO KNOW... SEX 
Gesi, Sagi 2200 


SLEEPER 
18 Nisgiş Saat 22:00 


LOVE AND DEATH 
20 Kisan; Sat 22.00 


ANNIE HALL 


27 Nisa, Saat 22.00 


MOODY-ALLEN'DAN 
AFORIZMALAR 


e Ölümsüzlüğü Yaptığım İşlerls”değii 
“ölmeyerek' başarmak. istiyörum. 

©Her şeyiniillüzyon oldüğu.ve aslında vâr 
olmağı!gi ne demek? Bu durumda, aldığım 
halıya toKipara vermiş oluyorum. 

© Seks v& ölüm arasındaki fark,Şü: 
'Yalnız ölebilirsin ve-bu-oldüğunda kimse 
seninle dalga seçmez. 

e Seks, aksam yemeği gibidir. Bazen 
tabaklar hakkında bile şakalar yaparsınız, 
bazende yemeği sonsuz ciddiye alırsınız. 
© iyi insanlar Kötü insanlara göre geceleri 
daha iyi uyuyor. Bu normal, çünkü kötü 
insanlar uyanık anların keyfini daha iyi 
yaşıyor. 


NOTLAR. 

e Kedilerden nefret eden Woody. Allen, Mia 
Farrow'un mutfağında Çin yemeğinden başka 
bir şey yemiyordu. Ona göre keditüylerinden 
korunmanın»tek yolu buydu. 

e Woddy egzersiz yapmak, psikiyatrını 
görmek, senaryo.yazmak ve klarnet çalmak 
için yalnız kalmayı seçtiğinde Mia ile Central 
Park'ın iki ucundaki dairelerinden birbirleriyle 
ışıkları yakıp söndürerek haberleşiyorlardı. 


vasi 


15 Nisan, Saat 22:00 


Missisippi Burning - 
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MISSISSIPPI 


BURNING 


AMERİKA'NIN GÜNEYİNDE 1960'LARDA YAŞANAN IRKÇI ATMOSFERİ 
YANSITAN ALAN PARKER, FİLMİNDE KURTARICI OLARAK YİNE 'BEYAZ 
KARAKTERLER' KULLANMASI NEDENİYLE DE ELEŞTİRİLMİŞTİ 


ABD yakın tarıhınden bir sayfa olan Mississippi 
Burnung (1988), gerçek bir olay üzerine kurulu kurmaca bır fılm. Yönetmen Alan Parker, ırk ayrımına 
karşı eşit hak peşindeki üç kişinin 1964”te Ku Klux 
Klan mensupları tarafından Mississippi'de öldürülmesinden yola çıkmış. Sonra da kurmaca kahramanlar ve olaylar 


, gerçek erin adını verme- 


den, ama 1960'lı yıllarda Amerika'nın güneyindeki 


ırkçı atmosferi eksiksiz yaratarak, ağır bir gerilim 
filmi yapmış. Adını da hak eden bir film, çünkü 
Mississippi Burning bir kilisenin yanmasıyla başlıyor, alevler ve duman içinde devam ediyor. 


PARKER'A ELEŞTİRİ OKLARI 
Film, karaderililerin eşitlik hakları üzerine olmasına rağmen, kurtarıcı olarak beyazların, hele FBI 


ajanlarının gösterilmesi, o sıralar hayli tartışmaya 
yol açmıştı. Cinayetler ve soruşturmanın mekânı 
Neshoba'nın karaderili halkının filmde tamamen 
pasif kalışı, Parker'a yönelik başlıca eleştiriyi oluşturdu. 1960'lı yıllarda ırksal eşitlik mücadelesinde 
karaderililerin payını yok saydığı söylendi. O dönemde kurumun başında olan ve siyah ırktan nefret eden J. Edgar Hoover'in adamlarının aslında 
filmdeki kadar başarılı olmadığı ileri sürüldü. Hoover'ın, Martin Luther King'in başını belaya sokmak için nasıl bir çaba gösterdiği hatırlatıldı. 

Alan Parker ise, 1960'lı yıllarda güneydeki ırkçılik rüzgarını, bunları hiç hatırlamayan 1980'ler 
kuşağına taşımayı amaçladığını vurgulayarak kendini savundu. Gerçekten de Mississippi Burning, o 
devrin, o bölgenin boğucu, kötücül havasını yeniden hayata geçiriyor. Koşullarını çok iyi bilmediği 
ülkelerdeki zulüm konusunda zaman zaman abartıya kaçabilen Parker (örneğin, Geceyarısı Ekspresi | Midnight Express) bu sefer abartı hakkını kötülerden değil, iyilerden yana kullanmış. 


İKİ AJAN İKİ YÖNTEM 

İki ajandan biri, kendisi de Güneyli olan, hatta 
bir süre Neshoba'ya çok benzeyen bir kasabada şeriflik yapmış Anderson (harikulade Gene Hackman). İşler yürümesi gerektiği gibi yürümezse, kaba kuvvete başvurmaya hazır. İşine yarayacak şahidi, şerif yardımcısının şiddetten bezmiş karısını 


(Frances McDormand) ikna etmekte de. Diğer ajan 


ise genç ve idealist Ward. Robert Kennedy'nin 
Adalet Bakanlığı'ndaki parlak ekibinden, her şeyi 
citabına göre yapma yanlısı biri. 

Mississippi Burning, müthiş gerilim dolu bir 
film; ama diyalogları (bazıları doğrudan FBI dosyalarından alınmış), neredeyse hareketli sahnelerinden, ürkütücü olaylarından da çarpıcı. Parcer, kimin kurtarıcı olduğu yolunda yanlış izlenim 
uyandırmış olsa da, ırkçılığı yansıtma konusunda 


hiç eksiği yok. 


Sevin Okyay 


Hiç beklemediği bir 
anda eşini kaybe- 
- den Rebecca'yı teselli etmek için evine gelen arkadaşları, 
aslında kendi kafaları karışık olan insanlardır. 
Syivie'nin evliliği sallantıda, erkeklerle ilişki 
kurmada başarısız olan kızkardeşi Lucy ise ciddi bir bunalımdadır. Oyuncu kadrosunun büyük 
bir kısmını kadınların oluşturduğu Moonlight & 
Valentino ünlü oyun yazarı Neil Simon'ın kızı Ellen Simon tarafından kaleme alınmış bir duygusal komedi. Gwyneth Paltrow, Whoopie Goldberg ve Elizabeth Perkins'e yakışıklı rock yıldızı Jon Bon Jovi romantik aşık rolünde eşlik 
ediyor. 


John Malkovich ve An- : 
die MacDoweli, başrolleri paylaştıkları The Object Of Beauiy'de yanlış 
bir takım yatırımlar sonucu tüm mal varlıklarıni. yitiren Amerikalı bir 
çifti canlandırıyor. Tina ve Jake çok da alışık olmadıkları 'parasizlıktan' kurtulmak için çareyi 
sigorta şirketini dolandırmakta bulur. Beklenmedik sürprizler, planlarının istedikleri gibi işlemesine engel olacaktır. 


/BOLÜ, KİMİNE GÖRE MASUMİYE İ 
GESİ YA DA HAYATINDAKİ SIR PE 


Şu anda sayfada gördüğünüz kadın için *çok seksi” nitelendirmesini yapıyorsanız eğer, aynı kadının 
bir iki fotoğrafına daha bakmanızı öneririz. Çünkü 
burada sözü edilen kişi Marilyn Monroe. Yani 
Hollywood'un gelmiş geçmiş en çok taklit edilen kadını. Kimine göre bir tanrıça, kimine göre bir seks 
sembolü, kimine göre masumiyetin simgesi ya da sürekli göz önünde olan ama yine de hayatının önündeki sır perdesi aralanamayan sorunlu bir kişilik... 
Ölümünün bir intihar mı, cinayet mi olduğu halen 
taruşılıyor; ama şu bir gerçek ki, Marilyn, “efsane” 
tanımlamasına en fazla uyan Hollywood yıldızların- 


dan biri. 


ZORLU BİR YAŞAM, KIRIK BİR KALP 

Aslında Norma Jean olarak kalmış olsa, Monroe'nun yaşamı tam anlamıyla bir başarısızlık öyküsü... Yalnızlık ve cinsel tacizle geçen bir çocukluk, 
ruh sağlığı bozuk olan annesinin geçirdiği kriz sonrasında 9 yaşında yetimler yurduna veriliş, bir mayo firması için çektirilen fotoğraflarla keşfedilme; 
ama başarısız olan ilk film sonrasında işten atılma, 
(16 yaşındaki anlaşmalı evlilik dışında) dönemin en 
ünlü sporcusu (Joe DiMaggio) ve ünlü oyun yazarı 
(Arthur Miller) ile yapılan başarısız evlilikler, dünyanın en beğenilen kadını olarak 36 yaşında, 
kimsenin beklemediği şekilde hayata veda ediş (1 
Haziran 1926 - 5 Ağustos 1962). 

Bu kısa yaşamda ardında bıraktığı (kendininki de 
dahil olmak üzere) pek çok kırık kalp ve ölümünden 
sonra sinemanın en başarılı klasikleri arasına giren 
pek çok film var Monroe'nun. Yaşadığı dönemde 
“ciddi” bir oyuncu olarak kendini kanıtlamak için her 
şeyi yapan; fakat başarılı olamayan Monroe'nun 
oyunculuk gücü, günümüzde, “aptal sarışın” tiplemesiyle sınırlı kalsa da herkes tarafından kabul ediliyor. 


EN ÇOK TAKLİT EDİLEN KADIN 

Pop Artın önde gelen ismi Andy Warhol'a ilham 
kaynağı olmayı başaran Monroe, pek çoklarına göre Hollywood'un en güzel kadını olmasa da, hiç 
kuşkusuz en beğenilen ve en çok taklit edilen kadını 
olma özelliğini koruyor. 

Perde Açılıyor'da elde ettiği küçük rolle Hollywood'a adım atan Marilyn Monroe; Niagara (1933); 
Erkekler Sarışın Sever, Yaz Bekarı ve Bazıları Sıcak 
Sever gibi iddialı yapımlardaki rolleriyle belli bir 
kitlenin gönlünde taht kurdu. 

Murat Yığcı 


Billy Wilder'in yönettiği ve Marilyn Monreo'nun 
Jack Lemmon ile Tony Curtis'le rol aldığı Bazr 
ları Sıcak Sever, Hollywood'un en iyi komedilerinden biri sayılıyor. Filmde bir gangster çetesi: 
nin cinayetlerine tanık olan iki kafadarın, kılık 
değiştirerek kadın olmaları ve bir grup kadın 
şarkıcının arasına katılmaları konu ediliyor. 


Sİ TAR raya 


akla 1 AN 


Billy Wilder, /rma La Douce adlı filmini: “başarı 
lr filmleri” arasında saymamıştı. Oysa izleyicilerin tepkisi çok farklı oldü ve film gişe rekorları 
kırdı. Bu başarıda Shirley MacLaine'nin cazibesi ve polis memuru Nestor rolünde Jack Lemmon'un usta oyunculuğu etkili oldu. Ortaya da 
harika bir romantik komedi çıktı. 


KAÇIRMAYIN 


YAZAR YÖNETMEN 


ŞİMDİYE KADAR HİÇ JIM THOMPSON OKUMADIYSANIZ 
YA DA UYARLAMASI İZLEMEDİYSENİZ AFTER DARK, 
MY SWEETE ZAMAN AYIRIN DERİZ 


Jim Thompson romanının, 
James Foley uyarlaması. 


z bilgi ile tarihin sonu geldi teshemüz kanıtlayamasak bile bir alasandığımız için ara ismi öğrenmeye 
k) After Bark, ey Sıveet isimli roe 


ya teşebbüs eden ve ismi lazım olmayan bir 
arkadaşımız kitabı okumak üzere aldıktan bir 
gün sonra aldığı şahsa aynen iade etti. Nedenini 
ise şöyle açıkladı: “Beni psikopat yaptı bu ki 
tap... Hasta mıyım “ben bunu okuyacağım... 
Okumuyorum, okumam da: *Sanıtım okuma- 
ya teşebbüs eden ve okumaktan vazgeçenlerin 
büyük çoğunluğu Jim Thompson”! hasta ruhlara 
iyi gelen; ancak geri kalanlara mide kanaması geçirten öykülerini “okuması daha kolay ve rahatsızlık vermeyen? kitaplar için terkettiler. 
Nihayetinde Jim Thompson hazmı zor kitaplar yazıyor; onun kitaplarından esinlenerek çekilen filmlerin de aynı özelliklere sahip olduğunu 
unutmamak gerekir. Örneğin The Grifters, The 
Getaway yine senaryosunu Thompson'un yazdığı (ama bilgilerinde sadece ilave diyalogları yazdığı iddia edilen) Tbe Killing ve Killers Kiss gibi 
filmler de seyri zor; ancak zihin açıcı olduğu için 
tarafımızdan tavsiye edilir. A/fer Dark, My 
Sweet filminin James Foley versiyonunda kitaba 
sadık kalınmış; bu da filmi seyretmek için 
kanımızca yeterli bir neden. Hayatın hakikatlerinin zor ve hazmı güç olduğunu unutmamak 
için seyretmekte büyük fayda var 
Barbaros Devecioğlu 


Yönetmen: James Foley 
Oyuncular: Sean Penn, 
Christopher Walken, Mary Stuart 
Masterson, Chris Penn. 


James Foley'den izleyeceğimiz 
ikinci film. Konusu bir hayli sert 
olan filmde, uzun yıllardır görmediği babasını bulan genç 
Brad, onun gösterişli yaşam DRE 
tarzından etkilenmiştir. Ne var ki babası bir 
suçludur ve öldüremeyeceği kimse yoktur. 
Ailesi de olası kurbanlar listesindedir. 


Yönetmen: Howard Hawks 
Oyuncular: John Wayne, Montgomery 
Clift, Joanne Dru, Walter Brennan. 


Western. filmlerin unutulmaz 
aktörlerinden John Wayne fil 
min başrol oyuncusu. Red River, ileride Hollywood yıldızları.» —- 
arasına girecek Montgomery 5 
Clift'in ilk filmi olma özelliğini 

de taşıyor. Red River, kapitalizmin ve çarpışarak kendini ifade eden erkekliğin yer yer rahatsiz edici bir portresini sunuyor. 


Yönetmen: Ulu Grosbard 
Oyuncular: Robert De Niro, 
Robert Duvall, Charles Durnina, 
Burgess Meredith 


John Gregory Dunne tarafından 
yazılmış romandan hareketle 
çekilen 7rue Confessions, bir 
rahibin ölümünü araştıran polis 
detektifinin başından geçenleri 
anlatıyor. Bir fahişe ile birlikteyken kalp krizi 
geçirerek ölen rahibin ölümünü araştıran Tom, 
beklemediği gerçeklerle yüzyüze kalacak. 
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KOMEDİ FİLMLERİ 


KOYAANISOATSI (5 Nisan) 
Yönetmen: Godfrey Reggio 


FOR FUN (12 Nisan) 
Yönetmen: Ning Ying 
Oyuncular: Huang Zongluo. 


THE MUSIC LOVERS 
(19 Nisan) 
Yönetmen: Ken Russell 


Oyuncular: Glenda Jackson, 


Richard Chamberlain, 
Christopher Gable, 
Max Adrian. 


HEY BABU RIBA (26 Nisan) 
Yönetmen: Javan Acin 
Oyuncular: Gala Videnovic, 
Relja Basic, Milan Strljic. 


KOYAANISOATSI Godfrey Reggio imzalı, bir 
kez izlenince akıldan çıkmayan bir başyapıt. 


LOVE AND DEATH Rus kültürünün birçok 
unsurundan Woody Allen'n yarattığı parodiler. 


26 


EVERYTHING YOU 
ALWAYS WANTED TO 
KNOW ABOUT SEX... (6 Nisan) 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, John 
Carradine, Lou Jacobi, Burt 
Reynolds, Gene Wilder. 


SLEEPER (33 Nisan) 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Diane Keaton, John McLiam, 
John Beck. 


LOVE AND DEATH (20 Nisan) 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Diane Keaton, Harold Gould, 
Alfred Lutter. 


ANNIE HALL (27 Nisan 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Diane Keaton,Tony Roberts, 
Paul Simon, Shelley Duvall. 


THE VISITORS (7 Nisan) 
Yönetmen: Elia Kazan 
Oyuncular: Patrick McVey, 
James Woods, Steve Railsback. 


THIEVES LIKE US (4 Nisan) 
Yönetmen: Robert Altman 
Oyuncular: Keith Carradine, 
Shelley Duvall, John Schuck, 
Louise Fletcher. 


LUHOMME GU! AIMAIT LES 
FEMMES (THE MAN WHO 
LOVED WOMEN) (21 Nisan) 
Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Charles Denner, 
Brigitte Fossey, Nelly Borgeaud, 
Nathalie Baye. 


THE HOUR OF THE WOLF 
(28 Nisan) 

Yönetmen: Ingmar Bergman 
Oyuncular: Liv Ullmann, Max 
Von Sydow, Erland Josephson, 
Gertrud Fridh. 


GİŞE FİLMLERİ 


we 


MOONLIGHT & VALENTİNO 
(1 Nisan) 

Yönetmen: David Anspaugh 
Oyuncular: Elizabeth Perkins, 
Gwyneth Paltrow, Kathleen 
Turner, Whoopie Goldberg. 


THREE AMIGOS (8 Nisan) 
Yönetmen: John Landis 
Oyuncular: Steve Martin, 
Martin Short, Chevy Chase. 


MISSISSIPPI BURNING 

(15 Nisan) Yönetmen: Alan Parker 
Oyuncular: Gene Hackman, 
Willem Dafoe, Brad Dourif. 


TRUE CONFESSIONS 

(22 Nisan) Yön: Ulu Grosbard 
Oyuncular: Robert De Niro, 
Robert Duvall, Charles Durning. 


THE OBJECT OF BEAUTY 
(29Nisan) 

Yönetmen: M. Lindsay-Hogg 
Oyuncular: John Malkovich, 
Andie MacDoweli, Rudi Davies 


MOONLIGHT & VALENTİNO Hollywood'un kadın yıldızlarının 
yanında, Jon Bon Jovi'nin de rol aldığı keyifli bir gişe filmi. 


TRIUMPH OF THE SPIRIT 
(2 Nisan) 

Yönetmen: Robert M. Young 
Oyuncular: Willem Dafoe, 
Edward James Olmos. 


AFTER DARK MY SWEET 
(9 Nisan) Yönetmen: James Foley 
Oyuncular: Jason Patric, 
Rachel Ward, Bruce Dern. 


THE POPE OF GREENWICH 
VİLLAGE (16 Nisan) 
Yönetmen: Stuart Rosenberg 
Oyuncular: Mickey Rourke, 
Eric Roberts, Daryl Hannah. 


AT CLOSE RANGE (23 Nisan) 
Yönetmen: James Foley 
Oyuncular: Sean Penn, 
Christopher Walken. 


WHO'LL STOP THE RAIN? 
(30 Nisan) Yön: Karel Reisz 
Oyuncuları: Nick Nolte, 
Tuesday Weld, M. Moriarty. 


SOME LIKE IT HOT Rüya gibi bir oyuncu kadrosu 
ve Billy Wilder gibi ustaların ustası bir yönetmen. 


AT CLOSE 
RANGE 
James 
Foley'in 
Nisan 
ayındak 
ikinci filmi. 


RED RIVER 6 Nisan) 
Yönetmen: Howard Hawks 
Oyuncular: John Wayne, 
Montgomery Clift, Joanne Dru, 
Walter Brennan. 


SOME LIKE IT HOT (10 Nisan) 
Yönetmen: Billy Wilder 
Oyuncular: Marilyn Monroe, 
Toni Curtis, Jack Lemmon, 
George Raft. 


BIRDMAN OF ALCATRAZ 
(17 Nisan) 

Yönetmen: John 
Frankenheimer 

Oyuncular: Burt Lancaster, 
Karl Malden, Thelma Ritter. 


LILIES OF THE FİELD 
(24 Nisan) 

Yönetmen: Ralph Nelson 
Oyuncular: Sidney Poitier, 
Lilia Skala, Lisa Mann, 
Stanley Adams. 


BRING ME THE HEAD OF 
ALFREDO GARCIA (3 Nisan) 
Yönetmen: Sam Peckinpah 
Oyuncular: Warren Oates, 
Isela Vega, Gig Young. 


IRMA LA DOUCE (10 Nisan) 
Yönetmen: Billy Wilder 
Oyuncular: Jack Lemmon, 
Shirley MacLaine, Lou 
Jacobi, Bruce Yarneli. 


THE TRAİN (17 Nisan) 
Yönetmen: John 
Frankenheimer 

Oyuncular: Burt Lancaster, 
Paul Scofield, Jeanne 
Moreau, Michel Simon. 


HOW TO MURDER YOUR 
WİFE (24 Nisan) 

Yönetmen: Richard Guine 
Oyuncular: Jack Lemmon, 
Virna Lisi, Terry Thomas, 
Eddie Mayehoff. 


IRMA LA DOUCE Aşkın yüceltildiği, duygu ve 
enerji yüklü bir romantik komedi. 


EYE OF THE NEDDLE 
(3 Nisan) | 
Yönetmen: Richard Marguand 
Oyuncular: Donald Sutherland, | 
Stephen MacKenna, P. Martin İ 
Brown. 


THE GREAT TRAIN 
ROBBERY (10 Nisan) 
Yönetmen: Michael Crichton 
Oyuncular: Sean Connery, 
Donald Sutherland. 


LA CAGE AUX FOLLES 

(17 Nisan) 

Yönetmen: Edouard Molinaro 
Oyuncular: Ugo Tognazzi, 
Michel Serrault, 

Claire Maurier. 


LA CAGE AUX FOLLESİL 
(24 Nisan) 

Yönetmen: Edouard Molinaro 
Oyuncular: Michel Serrault, 
Ugo Tognazzi, 

Marcel Bozzuffi. 
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2. Dünya Savaşı sırasında 
geçen heyecan dolu bir 
casusluk macerası. 
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HOW TO MURDER YOUR | 
WİFE İnsan boşanamadığı 
karısından nasıl kurtulur? 
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KOYAANISOATSI 


Yönetmen: Godfrey Reggio 

Yapım Yılı: 1983 

Süresi: 82 Dakika 

Hopi yerlilerinin dilinde “dengesi bozulmuş hayat? anlamına gelen Koya- 
Godfrey Reggio'nun herhangi bir konusu ya da diyaloğu olmayan belgesel nitelikli filminin de adı aynı zamanda. 


anisgatsi sözcüğü 


Çevreci temaların etrafında şekillenen 


Yönetmen: Ning Ying 
Oyuncular: Huang Zongluo. 
Yapım Yılı: 1993 Süresi: 116 Dakika 


© Uzun yıllar boyunca Pekin Operası'ne da hademe olarak çalışan yaşlı Han, 
yıllarca kulislerde toz yutmuştur. 
Emekli olmasının ardından büyük bir 
boşluğa düşen Han, sürekli gittiği 
parkta kendisi gibi vakit öldüren yaşlılar arasında operaya tutkun kişiler 


12 NİSAN 


THE MUSIC LOVERS 


Yönetmen: Ken Russell 


Yapım Yılı: 1971 Süresi: 112 Dakika 

The Music Lovers, ünlü klasik müzik 
bestecisi Pyotr Ilyich Tehaikovksy'nin 
yaşamını beyazperdeye taşıyor. İngiliz 
sinemasının özgün isimleri arasında 
yer alan Ken Russell'ın bakış açısıyla 
bir hayli tutkulu, saplantılı hatta sapkın bir portreye dönüşen büyük beste- 


HEY BABU RIBA 


Yönetmen: Javan Acin 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 109 Dakika 

1950'li yılların Yugoslav toplumuna 
bir bakış atan Hey Babu Riba, artık 
aramızda olmayan yönetmen Jovan 
Acin'in yapıtı. Müziğin ve kültürel degişikliklerin gençler üzerindeki etkilerini sergileyen film, Belgrad'da yaşa- 


26 NİSAN 


yan ve bir müzik grubu kurmak iste- 


görüntülerin eşliğinde, ilk insanların 
duvar resimlerinden, günümüze dek 
bir seri gelişimi anlatan Koyaanisgatsinin müzikleri ünlü besteci Philip 
Glass'ın imzasını taşıyor. Filmin Powaggaitsi, Anima Mundi ve Nagoygatsi adında üç devam filmi çekildi. 


olduğunu keşfeder. Birkaç arkadaş 
kendilerini eğlendirmek amacıyla sahneye bir eser koymaya karar verirler. 
Grubun yönetmeni de aralarındaki en 
deneyimli eleman olan Han olacaktır. 
Ne var ki Han grubu sıkı bir disiplin- 
le idare etmeye kalkacaktır. 


Oyuncular : Glenda Jackson, Richard Chamberlain, Christopher Gable, Max Adrian. 


ciyi Richard Chamberlain canlandırıyor. Ichaikovsky'nin besteleriyle gitgide çığrından çıkan duygusal hayatı 
arasında bağlantılar kuran The Music 
Lovers yer yer sert sahneleriyle izleyenleri sarsan son derece ilginç bir biyografi denemesi. 


Oyuncular : Gala Videnovic, Relja Basic, Milan Strljic. 


yen beş arkadaşın öyküsüne odaklanıyor. Ait oldukları sınıfsal konum itibariyle komünist ya da sosyalist bir 
yaşam görüşünü benimsemeyen grubun tek kız üyesi Ester kendisinden 
yaşça büyük partili bir gence aşık 
olunca işler karışıyor. 


KOYAANISOATSI 


YÖNETMENİNİ KÜLT STATÜSÜNE 
TAŞIYAN SIRADIŞI BİR YAPIM 


Sinema, vaktiyle insanların önünde yepyeni dünyalar açmayı amaçlardı. Artık bununla ilgilenen yönetmen sayısı pek az. Belki ilk filmi Koyaanisgatsi 
ile derhal kült yönetmen haline gelen Godfrey Reg- 


gio hariç. 

Tıpkı bu filmde onunla işbirliği yapan Baraka'nın 
yönetmeni Ron Fricke gibi, Reggio da bir kez izlenince akıldan çıkmaz bir film yapmış. Minicik bir 
bütçeyle, senaryosuz hazırlanmış, sonradan Francis Ford Coppola ile George Lucas'ın ve filmin müziğini yapan Philip Glass'ın desteğini almış bir film 
Koyaanisgatsi (1983). Hopi kızılderililerinin dilinde 
“dengesiz hayat” demek. Bu ilk filmi, yıllar sonra 
adları gene Hopi adları olan Powaggatsi (dönüşüm 
halinde hayat-1988) ve Nagoygatsi (savaşta hayat- 
2002) izledi. Koyaanisgatsi'nin etkisi günümüzde 
benzer filmlerden, IV reklamlarına ve müzik 
videolarına kadar pek çok yerde görülebilir. 


ÇOĞU FİLMİYLE | 
KEN RUSSELL raarsmacara vol açan 
İNGİLİZ YÖNETMEN | 


Bu ay 23. Uluslararası İstanbul Film Festiva- dığı söylenebilir. Filmlerindeki karakterlerin ruhlali'nin ustalarından biri olarak beş filmiyle seyirci- o rını deşip meslektaşlarıyla eleştirmenleri öfkelen- 
nin huzuruna gelecek Ken Russell, bu programa dirmekten hoşlanan adam, seyircisini de adama- 
dahil olmayan The Music Lovers'lada CNBC-e iz kıllı sarsarken, kendisi bir muamma olarak kalleyicilerinin karşısında. Russell, çoğu kez İngiliz si- omayı tercih ediyor. 
nemasının sıradışı yönetmeni olarak nitelendirilmiş, çoğu filmiyle tartışmalara yol açmıştır. Kendisi de bu tartışmalardan pek rahatsız oluyor gibi görünmemiştir. 

Şimdiye kadar “bayağı', 'zevksiz' olmak 
ve 'bile bile şok etmek'le suçlanmış Russell, öte yandan İngiliz romantikleriyle de tuhaf bir gönül bağı içindedir. Hayalgücüyle 
tekniğini bir araya getirmedeki ustalığına EB 
ise laf yok. Bu yeteneğini The Music Lo- E 
vers'da da sergiliyor. Zaten onun filmlerini, 
çok sevdiği resimden ve müzikten ayırmak 
mümkün değil. Sonuçta, onun hem eğlendirmekten, hem de tahrik etmekten hoşlan- 
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her salı 200 


Yönetmen: Woody Allen 


“Everything 
you always 
wanted to know 

about sex:£ 


z “But were afraid to ask” 


“ame 


Yapım Yılı: 1972 Süresi: 84 Dakika 
Woody Allen'ın filmi, her biri cinsellik üzerine 'matrak” öykülerin anlatıldığı yedi bölümden oluşuyor. 

Bölüm başlıklarının bazılarını sıralamak filmin tonu hakkında yeterli bir 
fikir edinmenizi sağlayacaktır sanıyo- 


ruz. “Afrodizyaklar İşe Yarıyor mu”, 


SLEEPER 


Yönetmen: Woody Allen 
i Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, John 
Yapım Yılı: 1973 Süresi: 83 Dakika 


LO | 
yon 


1973 yılında rutin bir operasyon için 
hastaneye yatan Miles Munroe ameliyat masasında ölünce, kız kardeşi 
onun dondurulmasını sağlar. 

Miles yeniden gözlerini açtığında ara- 


13 NİSAN 


dan 200 yıl geçmiştir. Kimsenin görmediği güçlü bir diktatör tüm dünya- 


— Dane. LOVE AND DEATH 
(EATON 


© Yönetmen: Woody Allen 


K 
Yapım Yılı: 1975 Süresi: 81 Dakika 

Woody Allen'ın ünlü bir esprisi vardır: “Hızlı okuma tekniğiyle 20 dakikada Savaş ve Barış'ı okudum; Rusya'dan bahsediyor”. İşte Love And 
Death için de aynı çıkarımı yapmak 
çok yanlış olmaz. Zira Tolstoy ve 


20 NİSAN 


Dostoyevski romanlarından tutun da, 


WOODY ALLEN DİANE KEATON 


N ANNIE HALL 
annie hali 


Yönetmen: Woody Allen 


Yapım Yılı: 1977 Süresi: 90 Dakika 
am” Woody Allen en 
önemli duraklarından biri olan Axe 
Hall, 1977 yılında tüm Hollywood'u 
derinden sarsmış, törenlere katılmamasıyla ünlü yönetmene En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazandırmıştı. 

New Yorklu komedi yazarı Alvy Sin- 


filmografisinin 


EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW... 


Oyuncular: Woody Allen, John Carradine, Lou Jacobi, Burt Reynolds, Gene Wilder. 


“Neden Bazı Kadınlar Orgazma Ulaşmakta Zorluk Çekerler?” ya da “Iravestiler Eşcinsel midir?” gibi başlıklar 
altında gerçekten çok komik sekansların yer aldığı bu çok uzun adlı film, 
yönetmenin ilk dönem yapımları arasında en sevilenlerden biri. 


McLiam, John Beck. 


yı yönetmektedir. Miles'ı yeniden hayata döndüren bilimadamları da aslında bir grup politik eylemcidir ve onu 
kendi amaçları için kullanmak niyetindedirler. Sleeper, absürd mizahın 
yoğun bir şekilde hissedildiği birinci 
sınıf bir bilim-kurgu parodisi. 


Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Harold Gould, Alfred Lutter. 


Eisenstein sinemasına kadar Rus kültürünün birçok unsuruna göndermede 
bulunan ve tüm bunların parodisini 
yapan bir film var karşımızda. 19. 
yüzyıl Rusya'sında yaşayan Boris 
uzaktan kuzeni olan Sonja'ya aşıktır. 
Ne var ki güzel kadın evlidir. 


Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton,Tony Roberts, Paul Simon, Shelley Duval!. 


gerin bir yandan romantizm arayışlarını ve bir yandan da eski aşkı, şarkıcı 
Annie Hall ile ilişkilerini gözden geçirmesini anlatan film yönetmenin sivri 
mizahi üslubuyla, olgunlaşmış sinema 
dilinin bir araya geldiği benzersiz bir 
romantik komedi. 


DIANE KEATON 


NE KADAR ÜRETKEN OLURSA OLSUN, GÜNDEME NE KADAR SIK GELİRSE 
GELSİN FARK ETMEZ; O HEP ANNE HALL OLARAK HATIRLANACAK 


Aslında başarılı bir meslek hayatına sahip bir 
aktris/yönetmen (ve fotoğrafçı) ama çoğu kişi 
onu Woody Allen komedileriyle hatırlıyor. İkisi 
Broadway'de tanışmış, 1969'da Play It Again, 
Sam'de birlikte sahneye çıkmışlardı. Keaton, bir 
yıl sonra sinemaya geçti, 1972'de de, Baba/ The 
Godfather'da Al Pacino'nun sevgilisini oynadı. O 
yıl, Allen Play It Again, Sam'i sinemaya uyarladı. 
Bunu başka Allen filmleri izledi. Aktör/yönetme- 
nin kıymetli oyuncusu ve sevgilisi Keaton, yıldız 
oldu olacak gibiydi; ama iki filmi iş yapmayınca 
sahneye döndü. 

Derken Allen 1977'de Keaton'lı dördüncü filmi 
Annie Hall'u yaptı. Otobiyografik bir filmdi, onların 
aşkını anlatıyordu. Diane Keaton'ın asıl soyadı 


da 'Hall'du zaten. Hem film, hem de o birer Oscar aldılar. 

O yılların gençleri için de hep Annie Hall olarak 
kaldı. Pantolon takımlar, tuhaf şapkalar giyen Annie Hall. Tıpkı, bu yıl Something's Gotta Gi- 
ve/Aşkta Her Şey Mümkün'le En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olduğu Oscar törenine gelirken, 
o günlerin anısına giydiği kılık gibi. Aynı filmle 
oyuncuların meslek grubu SAG'ın En İyi Kadın 
Oyuncu adayı oldu. Müzikal-Komedi dalında Altın 
Küre aldı, ABD Ulusal Eleştiri Kurulu da onu yılın 
kadın oyuncusu seçti. Keaton'ın 'dram'larda da 
(örneğin, 1981'de yine Jack Nicholson'la oynadı- 
&i Reds) yetkin olduğunun farkındayız; ama hayranları onu komedilerde görmeyi tercih ediyor. 
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Yönetmen: Elia Kazan 


Oyuncular: Patrick McVey, James Woods, Steve Railsback. 


Yapım Yılı: 1972 Süresi: 87 Dakika 

On The Waterfront, Viva Zapata, A 
Sireetcar Named Desire gibi efsane 
filmlerin usta yönetmeni Elia Kazan'ın 
son filmlerinden biri olan The Visitors, melodram yanı ağır basan küçük 
bütçeli bir gerilim. 

Vietnam savaşında çarpışmış Bill'in 


Yönetmen: Robert Altman 


eve döndüğünde tek isteği sakin bir 
hayat olsa da; ondan nefret eden kayınpederiyle bu imkansız gibidir. Üstelik Vietnam'da yargılanan ve onun 
çabaları sayesinde tecavüz ve cinayet 
suçuyla hapse atılan iki asker, Bilin 
peşine düşmüştür. 


Oyuncular: Keith Carradine, Shelley Duvall, John Schuck, Louise Fletcher. 


Yapım Yılı: 1974 Süresi: 123 Dakika 
Thieves Like Us, büyük bunalım zamanında kanuna karşı gelerek soygunlar yapan iki sevgilinin yaşadıklarını anlatıyor. Bu bağlamda 1967 tarihli Bozmie And Clyde'ı anımsatan 
film 1949 tarihli They Live By Night 
ile aynı romanı temel alıyor. 


Yönetmen: François Truffaut 


Robert Altman'ın ülkemizde az bilinen filmlerinden olsa da birçoklarına 
göre en iyi işlerinden biri olarak nitelendirilen Thieves Like Us görsel zenginliği, Amerika'nın yakın tarihine yönelttiği revizyonist bakışı ve lirik tatlar taşıyan anlatımıyla özel bir yapım. 


Oyuncular: Charles Denner, Brigitte Fossey, Nathalie Baye, Nelly Borgeaud. 


Yapım Yılı: 1977 Süresi: 119 Dakika 

Fransız Yeni Dalgası'nın öncü ismi 
François TIruffaut'nun imzasını taşıyan Kadınları Seven Adam, öldükten 
sonra bile kadınlarla hesabını kapatamayan çapkın bir adamın öyküsünü 
anlatıyor. Sağlığında gözünü kadınlardan alamayan ve çok çabuk aşık 


Yönetmen: Ingmar Bergman 


olup, çok çabuk sıkılan Bertrand Morane son yolculuğuna çıkarken geçmişindeki kadınları anımsamaktadır. 
Truffaut'nun kadınlara ve aşka dair 
saplantısının iyiden iyiye ön plana çıkuğı film, ilginç açılımları olan eğlenceli bir romantik komedi. 


Oyuncular: Liv Ullmann, Max Von Sydow, Erland Josephson, Gertrud Fridh. 


Yapım Yılı: 1968 Süresi: 89 Dakika 

The Hour Of The Wolf ya da orijinal 
adıyla Vargömmen, büyük usta Ingmar Bergman'ın korku türünde çektiği tek film. Hamile karısıyla birlikte 
yaz aylarını kimsenin bulunmadığı bir 
sayfiye bölgesinde geçiren ressam Johan tuhaf ve tedirgin edici görüntüler 


görmektedir. İşin garip tarafı Johan'ın 
gördüğü halüsinasyonları karısı Alma 
da görmektedir. Bu halüsinasyonlar- 
dan birinde yaşlı ve yüzü olmayan bir 
kadın Alma'ya kocasının günlüğünü 
okumasını söyler. Günlüğü okuyan 
Alma aldatıldığını anlayacaktır. 


, JAMES WwooD$ 


PSİKOPATLARA CAN VERMEK 
KONUSUNDA ONDAN -BAŞARILISINA 
RASTLAMAK ZORDUR 


Tiyatroda ve sinemada geçen yılların ardından, tel : 
gibi ince, yoğun James Woods; The Onion Field'daki 
(1979) polis katiliyle dikkati ilk kez üzerine çekti.“Bu: 


konuda hayli rakibi olsa da, kötülüğü yansıtmakta: ' 
ustadır, korkutuculuktan yana: da önüne pek -az. kişi 
geçebilir.- Psikopatlara can vermekte ondan başarılısına rastlamak zor olsa da, son yıllarda daha makul 
tiplerle yelpazesini genişlettiğine tanık oluyoruz. 
Hayli hareketli bir özel hayatı var: İki kere evlendi, 
kısa süreli denebilecek ilişkiler'yaşadı. Belki de 
asker-babasının mesleği yüzünden gezgin bir 
çocukluk yaşadığı için, belli bir yerde duramıyor. The Boost'ta oynarken tanıştığı Sean 
Young'la ilişkisi dillere destan oldu, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle onu şikayet etti. 
Woods'u ilk yıllarındaki filmlerinden birinde, The Visitors'da, Vietnam'dan dönen Bill olarak izleyeceğiz. 


NATHALIE BAYE 


YÜZÜ, DURUŞU VE ENERJİSİYLE “NEVİ 
ŞAHSINA MÜNHASIR' BİR OYUNCU 


Çerçeveye dahil olduğu anda ekranı ve seyirciyi esir 
alan akirislerden. İki Fransız meslektaşı, Sabine Azema 
ve Fanny Ardant gibi, onun da rol çalma zahmetine bile 
katlanmadan dikkati üzerine çeken bir enerjisi var. Ülkesinin ve Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olan 
Nathalie Baye, önceleri dansçı olmaya niyetliydi. Paris 
Konservatuvarı'ndan ikincilikle mezun oldu, klasik bale 
ve modern dans çalışmak için New York'a geldi. Bir grup- 
la Amerika turnesine çıktı. Fransa'ya döndükten sonra 
ise, oyuncu olmaya karar verdi. 

Onu CNBC-'deVânus Beautö'nin (1999), bir gecelik 
ilişkilerden medet uman güzellik uzmanı Angele olarak 
da izlemiştik. Karşısına gerçek aşk çıkınca, bağımsızlığını yitirme korkusuna kapılan zarif, güzel bir orta yaşlı kadın. Baye, film çevrildiğinde 52 yaşında olduğu halde, 
40 yaşındaki kahramanı rahatlıkla canlandırıyordu. 
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MOONLIGHT & VALENTİNO 


Yönetmen: David Anspaugh 


e 

Yapım Yılı: 1995 Süresi: 104 Dakika 
Kocasının yürüyüşten dönmesini bekleyen Rebecca, aldığı korkunç haberle bir 
anda sarsılır: Beklenmedik bir trafik kazası sonucu kocası ölmüş ve genç kadın 
ummadığı bir anda dul kalmıştır. Onu 


E FİLMLERİ 


Gİ 


THREE AMIGOS 


Yönetmen: John Landis 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 115 Dakika 

Saturday Night Live'm o en çok sevilen 
70'li yıllar kadrosundan Steve Martin ve 
Chevy Chase ile 80'li yıllarda bir süre ş0- 
va dahil olan Martin Shortu bir araya 
getiren Three Amigos, baştan sona keyif- 


MISSISSIPPI BURNING 


Yönetmen: Alan Parker 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 127 Dakika 

Alan Parker'ın 1988 yılında 7 dalda Oscar'a aday gösterilen ve ırkçılık karşıtı 
söylemiyle bir hayli ilgi uyandıran filmi 
Mississippi Burning, gerçek bir olaydan 


15 NİSAN 


yola çıkılarak çekilmiş güçlü bir film. 


TRUE CONFESSIONS 


Yönetmen: Ulu Grosbard 


Yapım Yılı: 1981 Süresi: 108 Dakika 

Hâlâ esrarı çözülemeyen “Black Dahlia” 
cinayetini temel alarak John Gregory 
Dunne tarafından yazılmış romandan 
hareketle çekilen Trwe Confessions, bir 
rahibin ölümünü araştıran polis detekti- 


THE OBJECT OF BEAUTY 


Yönetmen: Michae! Lindsay-Hogg 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 105 Dakika 
Romantik komedilerden zevk alanların 


keyifle izleyeceği eğlenceli bir film. Tüm 


— z. 

5 gi mal varlıklarını yitiren Amerikalı bir çif- 
7 tin Londra'da kaldıkları otelde başlarına 
Ni akut gelenleri anlatan film, tam bir '*varlık 


Oyuncular: Elizabeth Perkins, Gwyneth Paltrow, Kathleen Turner, Whoopie Goldberg, Jon Bon Jovi. 


bu zor günüde yalnız bırakmayan arkadaşları ve komşuları derhal evi doldururlar; ama bir süre sonra anlaşılır ki asıl 
desteğe ve duygusal yardıma ihtiyacı 
olanlar onlardır. 


Oyuncular: Steve Martin, Martin Short, Chevy Chase. 


le izlenen hareketli bir western komedisi. 
Sessiz sinema döneminin üç western yıldızı eski görkemli günlerini çoktan geri- 
de bırakmış; çalıştıkları büyük stüdyo tarafından kapı dışarı edilmiştir. 


Oyuncular: Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif. 


1964 yılında üç insan hakları savunucusunun ırkçı Ku Kulx Klan tarafından infaz edilmesiyle başlayan polis soruşturması, işin içine FBI ajanlarının dahil ol- 


masıyla iyice büyür. 


Oyuncular: Robert De Niro, Robert Duvall, Charles Durning, Burgess Meredith. 


finin başından geçenleri anlatıyor. Bir fahişe ile yatarken kalp krizi geçirerek ölen 
rahibin ölümünü araştıran Tom, bir süre 
sonra kilisenin içinde olduğu ciddi yolsuzlukları tespit edecektir. 


Oyuncular: John Malkovich, Andie MacDowell, Rudi Davies, Lolita Davidovich. 


içinde yokluk? resmi çiziyor. Otel müdürüyle karşılaşmamak için numaralar 

yapan ve iflas ettiklerini gizlemeye uğraşan Tina ve Jake çareyi sigorta yolsuzluğu yapmakta bulur ve bir plan yaparlar. 


GWYNETH 
PALTROW 


ŞÖHRETİ YAŞADIĞI AŞKLA 
KAZANDI, OSCAR'I İSE 
OYUNCULUK YETENEĞİYLE 
Söhrete Brad Pitt'in sevgiliş 
Medyanın gözbebeği oldu, onu Grace Keliy'ye ben Vi 


zettiler. Nicole Kidman gibi Gwyneth Paltrow da, yıldız 


yurma fırsatı buldu. Shakespeare in Love ile 1999'da Oscar aldı. İngilizce telaffuzu kusursuzdu. Sliding Doors ve 
Emma'da olduğu gibi. 

Gwyneth Paltrow, Hollywood'da kendini sudan çıkmış 
balık gibi hissetmeyen bir genç kadın. Babası yapımcı /yö- 
netmen Bruce Paltrow sayesinde TV'nin, annesi akiris 
Biytihe Danner sayesinde de tiyatronun aşinası. Oyunculuk eğitimini küçük yaşta, ikisinin yanında aldı. Sonunda 
antropoloji eğitimini bırakıp sinemaya adım attı. İkinci filmi, aile dostu Spielberg'in Hook'uydu, küçük Wendy'yi 
canlandırıyordu. Son filmi Sy/via'da ise annesiyle oynadı. 


ANDIE MacDOWELL 


HOLLYWOOD'UN ORTASINDA; 
AMA HOLLYWOOD'DAN ÇOK UZAKTA 


Şu sıralarda Andie McDowell'ı, bir saç boyası reklamında izliyoruz. Oysa MecDowell, modellikten geldiği 
halde, güzelliğe de, Hollwood tarzı hayata da aldırmaz. Zor bir çocukluk geçirdi, annesiyle babası o küçük yaştayken ayrıldıktan sonra alkole sığınan annesi- 
ne çok düşkündü. Genç yaşta, okulu bırakıp modelliğe 
başladı. 1984'te tanıştığı kocası Paul'le iki yıl sonra 
evlendi. Üç çocukları, çok mutlu bir evlilikleri var. Montana'da büyük bir çiftlikte, Hollywood'dan uzakta yaşıyorlar. Birlikte oynadığı aktörlerin hiçbirinden etkilenmediğini, çünkü onu evde, bir kadının bulabileceği en 
cazip, en romantik erkeğin beklediğini söylüyor. 

Sinemaya Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of 
the Apes'le (1984) başladı. O günden bu yana, özellikle komedilerde yeteneğini defalarca gösterme fırsatı 
buldu. Karşımıza, güzelliğine uygun bir filmle, The 06- 
ject of Beauiy ile geliyor. 
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TRIUMPH OF THE SPIRIT 


Yönetmen: Robert M. Young 


Yapım Yılı: 1990 Oo Süresi: 114 Dakika 

Yunan asıllı Yahudi boksör Salamo Arouch'un gerçek yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan film 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında geçiyor. Ailesini Nazi zulmünden kaçırmak 


AFTER DARK MY SWEET 


Yönetmen: James Foley 


Yapım Yılı: 1990 Süresi: 114 Dakika 

Polisiye edebiyatın kült yazarlarından 
Jim Thompson'ın romanından uyarlanan film James Foley'nin elinde kaçırı!- 
mayacak bir yapıta dönüşüyor. Eski boksör Collie ile alkolik Fay ve polis eskisi 


Yönetmen: Stuart Rosenberg 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 122 Dakika 

New York'un Küçük İtalya adıyla bilinen İtalyan mahallesinde yaşayan iki işsiz kuzen Charlie ve Paulie kendilerini 
“kurtaracak? bir vurgunun peşindedir. 


16 NİSAN 


Kazanması kesin gözüyle bakılan bir ata 


AT CLOSE RANGE 


Yönetmen: James Foley 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 115 Dakika 

İnanması zor olsa da gerçek bir olaydan 
yola çıkan Af Close Range bu ay James 
Foley'den izleyeceğimiz ikinci film. Konusu bir hayli seri olan filmde, Sean Penn 
ile bir başka Oscarlı aktör Christopher 


WHO'LL STOP THE RAIN? 


İ Yönetmen: Karel Reisz 


Yapım Yılı: 1978 Süresi: 126 Dakika 

Vietnam savaşının karmaşası içinde tüm 
değer ölçülerini yitiren gazeteci John 
Converse uyuşturucu ticaretine bulaşır. 
Kendisine kuryelik yapması için Viet- 


30 NİSAN 


nam'daki görevi sona eren ve ABD'ye 


36 


Oyuncular: Willem Dafoe, Edward James Olmos, 


THE POPE OF GREENWICH VİLLAGE 


m 
PINAR 
Ma, 


Robert Loggia. 


isterken esir düşen Arouch, toplama 
kampında boks yapmaya başlar. 5S subaylarının üzerine bahis oynadığı boksör, her galibiyeti sonrasında ailesi için 
ekmek kazanmaktadır. 


Oyuncular: Jason Patric, Rachel Ward, Bruce Dern, George Dickerson. 


Bud'ın yolları kesiştiğinde pek de hayırlı 
bir sonuç çıkmayacağı açıktır. Nitekim 
Fay ve Bud planladıkları bir adam kaçırma işi için Collie'yi de ikna etmeye çalışırlar; ama işler planlandığı gibi gitmez. 


| Oyuncular: Mickey Rourke, Eric Roberts, Daryl Hannah, Geraldine Page. 


yatırmak için yüklü miktarda paraya ihtiyaçları olan kuzenler bir soyguna kalkışırlar; ama soygun sadece polisi değil, 
paranın asıl sahibi olan mafyayı da harekete geçirecektir. 


Oyuncular: Sean Penn, Christopher Walken, Mary Stuart Masterson, Chris Penn. 


Walken başrolleri paylaşıyor. Uzun yıllardır görmediği babasını bulan genç 
Brad, onun gösterişli yaşam tarzından etkilenmiştir. Ne var ki babası bir suçludur 
ve öldüremeyeceği kimse yoktur. 


Oyuncular: Nick Nolte, Tuesday Weld, Michael Moriarty, Richard Masur. 


dönmeye hazırlanan subay Ray Hicks ile 
anlaşır. ABD'ye dönen Ray, Vietnam'dan getirdiği eroini John'un karısı 
Marge'a verir. Narkotik detektifleri 
oraya kadar izlerini sürmüştür. 


DARYL 
HANNAH 


DENİZKIZI OLARAK BAŞLADIĞI 
KARİYERİNDE SON OLARAK TEK 
GÖZLÜ KATİL OLDU 


Bir filmde, deniz kızı olmak istediğini söylüyordu. Daryl Hannah, bundan iki yıl sonra 
Splash'te denizkızı Madisan olarak gönülleri 
fethetti. Blade Runner'da ne kadar çevik ve 
atletik olduğunu gösterdi. Çocukken otistik 
olmanın eşiğine gelmiş, agorafobik bir kız 
için büyük değişiklik. 

Hannah, ünlü görüntü yönetmeni: Haskelli 
Wexler'in yeğeni; ama ilk sevgilisi baleydi, 
oyunculuğa oradan geçti. Geçen yıl, hayli 
uzun aradan sonra, üç film birden yaptı. Şimdi herkes onun tek gözlü katil karakterinin 
sonunu görmek için Kill Bill 2'yi bekliyor. 


NICK NOLTE 


'ARIZA' ROLLERİN OYUNCUSU 
NOLTE, ÇİZGİSİNİ KORUYOR 


Önce televizyon seyircilerinin sevgilisi oldu. Nick 
Nolte TV mini dizisi Zengin Yoksul / Rich Man, Poor Man'de asi evlat Tom Jordache'ı oynadığı 
dönemde, karakterinden çok daha yaşlıydı. Otuz altı yaşındaydı, on dört yıllık bir tiyatro tecrübesi vardı. Arada bir de ikinci sınıf sinema ve TV filmlerinde 
küçük roller oynamıştı. Tom Jordache ona hem bir 
Emmy adaylığı, hem de şöhret getirdi. 

İlk filmlerinden biri olan North Dallas Foriy'de 
(1979), Amerikan futbolcusu olarak ümit verdiği 
günleri yadetti. Sıradışı ve zor filmleri tercih eden 
bir aktör olarak isim yaptı. Beatnik'lere, aile ba” 
balarına, evsiz serserilere, polislere, şeriileğ i ; 
iyi ve kötü adamlara can verdi. Gerçekçi, karakterin ruhunu öne çıkaran güçlü oyunculu- 
Suyla, biraz da içki ile uyuşturucuya duydu- © 
Su zaafla ünlü. Birincisini en son, Northfork'taki rahip rolüyle sergiledi. 
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JOHN WAYNE MONTGOMERY CLIFT RED RIVER ( saat20:00 


Yönetmen: Howard Hawks 


Howard Hawks'un ikinci western filmi olan Red River, Borden Chase'in 
The Chisholm Trial adlı romanından 
uyarlanmış olsa da gerek dramatik yapı gerek karakterler arasındaki ilişki 
bağlamında daha çok Mwtiny On The 
- Bomnty filminden yararlanmış gibidir. 


3 NİSAN 


SN ME 
THE 
Pa byümle Yönetmen: Sam Peckinpah 


Yapım Yılı: 1974 o Süresi: 108 Dakika 

Sinemada şiddet denince akla gelen ilk 
isimlerden biri şüphesiz Sam Peckinpah. Şiddetin estetiğini kendine has 
üslubuyla beyazperdeye yansıtan usta 
yönetmen, en “kişisel” filmlerinden biri olarak kabul edilen Bzi7g Me The 
Head Of Alfredo Garcia'da sivri bir 


3 NİSAN 


Yapım Yılı: 1959 Süresi: 120 Dakika 
“Tam bir felaket olur” demiş yapımcı 
Selznick yönetmen Wilder'a. “Komediyle cinayet bir arada olmaz.” 

Ama oldu işte! Wilder en ünlü komedisini “Sevgililier Günü Katliamı” etrafında inşa etmekle kalmadı, içine Marilyn Monroe'yu ve kılık değiştirmeyi 


» Yapım Yılı: 1963 Süresi: 144 Dakika 
Billy Wilder'ın kişisel olarak pek başarılı bulmadığı filmlerinden biri olsa 
da Irma La Dowce, izleyicinin büyük 
beğenisini kazandı ve gişede ciddi bir 
gelir elde etti. İyi niyetli, neşeli, alun 
kalpli sokak kızı Irma rolünde çok 


10 NİSAN 


parlak bir kompozisyon çizen Shirley 


3S 


Oyuncular: Marilyn Monroe, Toni Curtis, Jack Lemmon, George Raft. 


| Oyuncular: John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru, Walter Brennan. 


John Wayne'in yanı sıra ilk filmiyle 
Montgomery Clifti de izleyeceğimiz 
Red River, kapitalizmin ve çarpışarak 
kendini ifade eden erkekliğin yer yer 
rahatsız edici bir portresini sunuyor. 
Bütçesini 1 milyon dolar aşan film sonuçta büyük bir hit olmuştu. 


“ BRING ME THE HEAD OF ALFREDO GARCIA saat 22:00 


(GARCIA Oyuncular: Warren ates, Isela Vega, Gig Young, Robert Webber. 


kara mizah ile tedirgin edici bir sadizmi harmanlıyor. 

Zengin Meksikalı Emilio Fernandez 
kızını baştan çıkaran Alfredo Garcia'nın kellesi için yüklü bir ödül vadeder; ancak bir sorun vardır: Alfredo 
Garcia zaten ölmüştür. 


de ekledi. Gangsterlerden kaçmak için 
her yolu denemeye hazır iki müzisyen, 
kadın kılığına girer ve sadece kadınlardan oluşan bir orkestraya katılırlar 
ve sahneye güzeller güzeli Sugar Kane 
çıkar. Rüya gibi bir oyuncu kadrosunun rol aldığı film tam bir klasik. 


MaclLaine ve polis memuru Nestor rolünde her zamanki gibi işini ustalıkla 
yapan Jack Lemmon var. 

Bir Fransız müzikalinden beyazperdeye aktarılan /7#74 La Dowce, her şeyin 
ötesinde aşkın yüceltildiği duygu ve 
enerji yüklü bir romantik komedi. 


YAZDIKLARI YANLIŞ YORUMLANDIĞI 
İÇİN YÖNETMEN OLAN SİNEMACI 


Her şeyden önce bir yazardı. Yönetmenliğe sadece senaryolarını başkalarının yanlış yorumlarından 
kurtarmak için başladığını söyler. Daha öncesinde, 
setlere dalarak bu konuda olay çıkardığı görülmüştür. Her çeşit film yaptı; zekası ve iğneleyici mizahı, 
yapıtlarını sıradan Hollywood filmlerinden ayırdı. Şaheserlere de imza attı, 'film noir'ın en iyi örneklerin- 
den Double Indemnity (1944) ve acımasız Hollywood hikâyesi Sunset Boulevard (1950) gibi. 

Some Like It Hot/Bazıları Sıcak Sever'de (1959), 
kara mizahı farsla harman etti ve sinema tarihinin 
en unutulmaz filmlerinden birini gerçekleştirdi. Bu 
ay izleyeceğimiz Irma La Douce da onun müzikalde- 
ki başarısının bir örneğidir. 

Sivri dilli, Avusturya asıllı yönetmen, komediye 
yatkın olmasına rağmen, Amerikan rüyasının orta- 


sındaki kara deliği aramaktan hiç vazgeçmedi. 


OSCAR KAPISINI ÜÇÜNCÜ KEZ 
ÇALDIĞI FİLMİYLE BİR SOKAK KIZI 


Dansçı; şarkıcı, iyi-bir aktris, metafiziksel zaman 
gezgini. Shirley MacLaine'in sinema dünyasının en 
kendine özgü isimleri arasında yer aldığından şüphe yok. Çocukları için oyunculuğu bırakan; ama 
oyuncu yetiştirmekten vazgeçmeyen annelerinin yüzünü kara çıkarmayan iki kardeştiler: İki yaşından 
beri dans dersi alan, küçük yaşta Broadway'de 
sahneye çıkan Shirle ile kardeşi aktör/yönetmen, 
aynı zamanda yakışıklı çapkın Warren Beatiy. 

Shirley, sahnede ilk büyük fırsatını The Pajama 
Game'in esas oyuncusu Carol Haney bileğini kırınca ele geçirdi. Oradan hemen sinemaya atladı. Bir 
daha da arkasına bakmadı. Üç kez Oscar adayı oldu, biz onu üçüncüsü olan /rma La Duce'la izleyeceğiz. Kapısından döndüğü ödüle, Terms of Endearment ile kavuştu. Şu sıralar yazar olarak daha 
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u BIRDMAN OF ALCATRAZ 


| Yönetmen: John Frankenheimer 


NEN 
dö. 


Yapım Yılı: 1962 Süresi: 143 Dakika 

Gerçek bir öyküden yola çıkan Birdman Of Alcatraz, ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılan Robert Siroud adlı bir adamın günün birinde hücresine 
gelen yaralı bir kuşu iyileştirmesiyle 
başlayan yeni merakını ve dünya çapında önemli bir kuşbilimci oluşunu 


THE TRAIN saat 22:00 


Yönetmen: John Frankenheimer 


Yapım Yılı: 1965 Süresi: 133 Dakika 

2. Dünya Savaşı sırasında geçen heyecan dolu bir casusluk macerasının anlatıldığı T/e Train, usta yönetmen 
John Frankenheimer'ın imzasını taşıyor. Paris her an Nazilerin kontrolünden çıkıp özgürlüğüne kavuşabilecek gibidir. En azından Alman subayı 


© Yapım Yılı: 1963 Süresi: 94 Dakika 
Ralph Nelson adı çok tanıdık gelmeyebilir kulağınıza; ama 20. yüzyılda 
bir siyahi erkek oyuncuya En İyi 
Oyuncu kategorisinde Oscar kazandıran tek filmin, yani Lilies Of The Field'in yönetmenidir dersek kafanızda 
daha net bir imge oluşur sanıyoruz. 


Yönetmen: Richard Guine 


Yapım Yılı: 1965 Süresi: 118 Dakika 
© Bir arkadaşının bekarlığa veda partisinde pastadan çıkan bikinili kıza vurulan Stanley Ford bir anda kendini 
onunla evlenmiş bulur. Oysa Stanley 
pek evlilikle ilgisi olmayan başarılı, 
zengin ve kadınların gözünde revaçta 
— bir karikatüristtir. İşin kötüsü karısın- 


HOW TO MURDER YOUR WİFE 


saat 20:00 


E Oyuncular: Burt Lancaster, Karl Malden, Thelma Ritter, Telly Savalas. 


anlatıyor. Alcatraz'a transfer edilen 
Stroud burada da araştırmalarını sürdürecek ve her türlü baskıya rağmen 
duruşunu korumayı bilecektir. Burt 
Lancaster'in unutulmaz bir kompozisyon çizdiği filmde Lancaster dahil üç 
oyuncu Oscar'a aday gösterilmişti. 


Oyuncular: Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon. 


Albay Franz von Waldheim'ın aldığı 
istihbarat bu yöndedir. Gelen emir Jeu 
de Paume Müzesi'ndeki değerli eserleri anayurda getirmesidir. Eserler Almanya'ya bir trenle sevk edilecek; demiryolu müfettişi Labiche de bu sevkiyata engel olmaya çalışacaktır. 


Sadece Sidney Poitier'ye nasip olan bu 
“onur” bir kilise inşa etmek için çabalayan beş Alman rahibeye yardım 
eden bir askerin öyküsünün anlatıldığı bu film sayesinde gerçekleşti. Öykünün ırk sorunlarıyla ilgisi olmadığı- 
nın da altını çizmekte yarar var. 


Oyuncular: Jack Lemmon, Virna Lisi, Terry Thomas, Eddie Mayehoff. 


dan boşanması da pek mümkün değildir, zira genç kız İtalyan bir katoliktir 
ve inançlarına göre boşanma söz konusu bile edilememektedir. Bu durumda Stanley'in özgürlüğüne kavuşması 
için tek bir yol kalır; o da son derece 
sağlıklı karısının birdenbire ölmesidir. 


BURT LANCASTER 


SİNEMAYA GEÇ BAŞLADI; AMA BUNA 
RAĞMEN UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ 


Ekrana, Oscar'a ikinci kez aday olduğu filmle 
geliyor. Burt Lancaster, Birdman of Alcatraz / Alcatraz Kuşçusu'nda, gerçek bir karakteri, müebbede mahkum Robert Stroud'u oynuyor. Hücresine uçan hasta bir kuşu iyileştiren ve sonunda 
dünya çapında bir ornitolog olan bir mahkum. 
Lancaster, kırk yılı aşan meslek hayatı boyunca, 
dört kez Oscar'a aday oldu, ikinci adaylığında, £- 
mer Gantıy ile ödülü aldı. Son filmi ise, ölümünden beş yıl önce, 1989'da rol aldığı, beysbol fantezisi Field of Dreams'di. 

Belki de en uygunu budur. Sinemaya hayli geç 
gelen Lancaster, gençlik yıllarını akrobasiyle geçirmişti. On yedi yaşında sirke girdi, ufak tefek 
çocukluk arkadaşı Nick Cravat'la Lang ve Cravat 
adıyla trapez gösterileri sundu. Bu sayede de, 
Trapez filminde hem geçmiş günleri andı, hem 
de rol arkadaşları Tony Curtis ve Gina Lollobrigi- 
da'ya sağlam tavsiyelerde bulundu. Arkadaşını 
da unutmadı, hemen hemen her filminde ona rol 
verdirdi. 


VIRNA LISI 


SADECE 'GÜZEL BİR YÜZ' OLMAYI 
REDDETTİ, OYUNCU OLABİLMEK 
ADINA SAVAŞTI 


Onu La Reine Margot'da Catherine de Medici'yi oynarken gören hayranları, yıllara mey- 
dan okuyan güzelliğine bir kez daha hayran 
kalmıştı. Ne yazık ki o güzellik, gençlik yılların- 
da, özellikle Hollywood'da Virna Lisi'nin hayli 
önünü kesmişti. Karton karakterlerden kurtulma umuduyla Avrupa'ya döndü, buz gibi soguk 'kötü'leri oynamaya başladı. 

Sadece güzel bir yüz olmanın ötesine geçmesinde, Le Reine Margot bir dönüm noktası 
olmuştu. Son filmi ise başrolünde oynadığı // 
piu bel giorno della mia vita / Hayatımın En 
Güzel Günü (2002). Biz onu, komedi 
yeteneğini gösteren ilk Hollywood filmi How 
To Murder Your Wife'ta izleyeceğiz. 
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Ve, 


ENER hafta içi hergün 20:00 


DİZİLER 


UMURSAMAZLIK DİZİNİN HER TARAFINA ÖYLESİNE HAKİM Kİ TAM 
ANLAMIYLA BİR 'KAYBEDENLER KULÜBÜ' DRAMASI İZLİYOR GİBİYİZ 


Seinfeld gösterildiği her ülkede ilk bölümünün 
çekiminden 15, son bölümünün çekiminden 6 yıl 
geçmesine rağmen milyonları güldürmeye devam 
ediyor. Hem de zaman aşımına hiç uğramadan. Birtakım diziler vardır, yıllar sonra seyrettiğinizde “bu 
dizinin nesini sevdiğinizi” düşünüp, kendinizden bile 
şüphe duyarsınız. İnsan ilişkilerine ve zaaflarına da- 


yanan hikayeleriyle herhangi bir ülkede ve herhangi 


İLGMLE İZLENİYORSA, 
ALIŞILMADIK BİR 
ŞEYLER OLUYOR 
DEMEKTİR 


bir zaman diliminde yaşanabilecek şeyleri konu 
eden Seinfeld ise kesinlikle bunlardan biri değil. 
Seinfeld'de, diziyi yapımcı şirketin gururla söylediği gibi “Hiçbir şey hakkında bir show'dan öteye 
götüren, mükemmel bir hikaye kurgusu ve bu kurgu çerçevesinde çok iyi tasarlanmış olaylar dizisi 
bulunuyor olması. Diyalogların son derece ustalıkla ve herhangi birimizin başından geçiyor gibi yaratulması, seyircilerle çok daha çabuk iletişim kurmasını sağlıyor. Diziyle ilk karşılaştığınızda “bu ne biçim dizi, tamamı loser bu insanların; düzgün, başarılı bir erkek veya güzel bir kadın bile yok? diyorsunuz; ama zamanla sizin de karşı karşıya kalabileceğiniz durumlar öylesine komik bir şekilde sergileniyor ki dizi bağımlılık yaratır hale geliyor. 
Seinfeld'in farklı yapan en önemli yanı, karakterlerin aslında birbirlerini umursamamaları. Sonuçta 
dizideki 
hangisiyle beraber olmak 
Nevzat 


karakterlerden kimin yerinde olmak veya 
isterdiniz ki? 
Aydın (CNBC-e izleyicisi) 


COSMO KRAMER'IN 
PARLAK FİKİRLERİ 


e Kent trafiğinde kullanılmak üzere 
otomobillere periskop takılması. 

e Sadece taze sebze ve meyve yiyerek 
buzdolabı ihtiyacının ortadan kaldırılması. 

e Otomobil ön camından imal edilmiş 
“sgörünmeyen' kahve masası. 

(Kız arkadaşıyla bu masa üzerinde sevişmeye 
kalkınca masa paramparça oldu.) 

e Konuşmamak. (İletişimin yüzde 94'ünde 'söz 
kullanılmadığı! keşfinin hemen ardından.) 

e Kumla doldurulmuş yatak. (Kumsalda uyuyor 
gibi hissetmek için.) 

© Traş köpüğü ve güneş yağı yerine tereyağı 
kullanılması. 

e Kahve sehpaları hakkında' yazılmış, 
kapağına bardak altlığı monte edilmiş, kahve 
sehpası da olabilen bir kitap. 

e Bina girişine kiracı tanıtım formları asılması. 
(Apartman Sakinlerini Kaynaştırma Projesi 
kapsamında.) 

e Newman'la birlikte, Jerry'nin evinde sosis 
yapıp, satmak. 

e Çakıl taşlarını blenderda inceltmek. 


Ve 


CNBC-e 


her pazartesi 20) 


) MALCOLM 
IN THE MIDDLE 


Frankie Muniz, Hollywood'un zorlu virajlarından birine 


DİZİLER 


girmiş durumda; hem de son sürat. 

v Malcolm in the Middle ile yakaladığı şöhreti, Cody Banks 
ile sürdürdü ve bir devam filmi olan Agemi Cody Banks 2: Destination London ile “çocuk yıldızlığa” veda noktasına geldi. 

NY Daily News'da yer alan değerlendirmede altı çizildiği gibi, 
önünde iki yol var: Hollywood'a çocuk yıldız olarak adım atan ve er- 
ken gelen şöhreti başarılı bir kariyere dönüştüren örnekleri gibi kalıcı olmak ya da onlarca örneğinde gördüğümüz gibi kısa bir süre sonra yok olmak ve unutulmak. 


her pazartesi 21:00 


BİRÇOK BAŞARILI DİZİNİN YARATICISI 

OLARAK TANINAN DAVID E. KELLY'NİN 
KEŞFETTİĞİ JESSICA GILSIG, BOSTON 
PUBLIC'İN SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ 


Boston Publicin yaratıcısı David E. Kelly, televizyon 
dünyasının en yaratıcı isimlerinden biri. Ally MeBeal, 
The Practice, LA. Law, Chicago Hope onun imzasını taşıyor. Kelley, sadece ses getiren yapımlara imza atmakla 
kalmıyor; televizyon dünyasına yeni isimler de kazandırıyor. Boston Publicin Sosyal İşler Müdürü 
Lauren Davis'i canlandıran Jessica Gilsig de 
Kelley'nin “keşfettiği” isimlerden biri. 

1971'de Kanada'da doğan Jessica Gilsig, 
New York'ta çalıştığı dönemde konuk 
oyuncu olarak rol aldığı The Practice adlı 
dizinin setinde tanışıyor David E. Kelley'yle. Genç oyuncudaki ışığı gören Kelley, onu Siroops adlı dizinin kadrosuna alınca aralarındaki ilk işbirliği başlıyor. Gilsig'in 
rol aldığı bölümler henüz yayınlanamadan 
dizi yayından kaldırılmış olsa da David E. 
Kelley ısrarcı davrandı ve Boston Public'te 
“onun için” Lauren Davis rolü yaratıldı. 
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her salı 20:30 


ACCORDING 
TOJIM 


CHERYL OLARAK İZLEDİĞİMİZ COURTNEY 
THORNE-SMITH, OYUNCULUĞUNUN YANI 
SIRA PROFESYONEL BİR YAZAR z 


urtney Thorne-Smih, sevimli tavırları ve lr) 


her salı 21:00 


COUPLING'İN 4. SEZON ÇEKİMLERİ SÜRERKEN, DİZİNİN ABD VERSİYONUNU 
İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ; YAPIMCILAR DA TARTIŞMAYA DEVAM EDİYOR 


Coupling US'in yayından kaldırılmasının ardın- “NBC'nin büyük ve sükseli tanıtımlarıyla 

dan BBC'nin internet sitesinde yayınlanan bir ma- (o ABD'deki rating rekortmeni dizilere rakip olarak 
ak tl 

kale tartışmaların sürdüğünü gösteriyor: sunduğu Cowpling US, dizinin orijinali yanında son 

“Gerçek şoku yaşayabilmek için Cowpling'in ori- o derece ucuz, basit görünüyor.” 

/ / 5 : o : 

jinali ve ABD versiyonunu üst üste izlemelisiniz. Bu arada Steven Moffat'ın senaryosunun aslında 
Orijinali açık ara komik!” başarılı olduğu, dizinin fiyaskoyla sonuçlanmasın- 


Böylesi iddialı bir girişten sonra BBC “bombala- (da temel nedenlerden birinin de oyuncuların başa- 


maya” devam ediyor: rısızlığı olduğu vurgulanıyor. 


RA 


CNEC-e 


WWWw.cnNDGEe.coM 


her çarşamba 20:30 


BAŞROL OYUNCUSU KELSEY 
GRAMMER'A İKİ KÜÇÜK SORU 


Unutamadığınız bir Frasier anı var mı? Geçen 10 sezon sizin için ne ifade ediyor? 
Aradan 10 yıl geçinde unutulmayan anların sayı- Daha iyi bir yaşam. Aslında genel olarak birçok 


sı çok oluyor. Örneğin, Tahiti'de bir yatakta zıpla- O oyuncunun kariyerlerinde yapmak istediklerini elde 
yarak kendi kendime “seviştiğim? anı söyleyebilirim. — ettim: Uzun bir süre iyi bir iş çıkarttım. 


YALNIZ KADINLARIN 
SEMBOLÜ ALIY, 
SANILANIN AKSİNE 
'MUTLU' BİR KADIN! 


her çarşamba ab 00 


ALLY İ 


Calista Flockhart, sadece Türki- ik 
yede değil, dünyada da A/iy ; y 
McBeal olarak tanındı. Oysa Calista Flockhart'ın kariyeri efsane dizi- 


kendini yine genç, çekici hissermek adına bu ilişkiye girdiği; Flockhart'ın ise evlat 
edindiği oğlu Liam'a bir 
“baba” peşinde olduğu dolaştı dilden dile. 
Tüm söylentilere karşın 
Calista Flockhart ve Harrison Ford beraberliği sürdü, 


den çok öncelere uzanıyor. Rol aldığı diziler ve filmler sayesinde 'şirin 
kız” olarak tanınmaya başlamış olsa 
da diğer yıldızlardan bir farkı vardı: 
Onu hiç kimse biriyle görmedi; ya 

sevgilisi olmuyordu ya da ilişkileri- sürmekte de. Hiçbir falsoları 


ni saklamayı çok iyi başarıyordu. olmamasına karşın, gözler “bir 


Utangaç, zaman zaman gergin, yıl- 


dız komplekslerinden uzak bir oyun- 


cuydu... 


Diğer yanda oralarda bir yerde 


Mr. Çokbilen, Harrison Ford vardı. 
Soğukkanlı, olgun, deneyimli ve 
yakışıklı oyuncu. Evliliğine nokta 
koymuş bir yeni “dul. Yaşadığı 
ayrılık, Harrison Ford için *sevgililer dönemini” başlattı. Ciddi bir 
ilişki peşinde olmadığını açıkça 
söylüyordu Ford. 

Calista Flockhart ve Harrison 
Ford 2002'de bu şartlarda karşılaş- 


tı ve 18 yaş farka karşın aralarında 
aşk başladı; ancak bu aşkın başladığı 
ilk günden itibaren dedikodular da 


durmak bilmedi. 


Çapkın aktörün Calista'nın o dönemde gündemde olmasından etkilendiği ve 
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açık yakalamak? umuduyla 
hep üstlerinde oldu. 

2004'ün ilk günlerinde artan 
dedikodular üzerine önce birlikte görünmeye çalıştılar, dedikoduların önünü kesemeyince de 
bir açıklama yapular. 

Objektifler önünde, Calista 

Flockhart'ın evlat edindiği oğluy- 
la birlikte “mutlu aile tablosu? görüntüsü veren çift, ayrıntılara girmedi. Mesajları kısa ve netti: 
“Ayrılık diye bir şey söz konu- 


su değil, kesinlikle mutluyuz!” 


Ally hayranları ne düşünür, 


onu kestirmek güç; ama canlandırdığı karakterin nevrotik ve yalnız resminin karşısında mutlu, mesut, evinin kadını Calista Flockhart 


duruyor. 


her perşembe 21:00 


İNTERNET SİTEMİZDEKİ POSTER 
ANKETİ, VERİLECEK POSTERİ 
BELİRLERKEN, BİR GERÇEĞİ DE 
ORTAYA KOYDU: ARAMIZDA 
AZIMSANMAYACAK SAYIDA KIM BAUER 
(ELİISHA CUTHBERT) HAYRANI VAR 


2'te Jack Bauer'in kızı Kim'i canlandıran Elisha 
Cuthbert, dizinin en şanslı, bir başka bakış açısıyla 
da en şanssız ismi. 24 hayranları arasında Kim'i *hikayeyi böldüğü” için sevmeyenler kadar, bağımsız 
hikayesini takip edip onu “özellikle” sevenler de 
var. (www.cnbce.com'da yer alan poster oylamasının sonuçları da bu kitlenin bir 


kanıtı.) 
Yapımcı Howard Gordon “Kimse Elisha'yı suçlamasın” diyor ve 


: 
$ 
: , : 5 
ekliyor: “Onu çok seviyoruz ve ©“ 
ekranda görünmesi için gerekçeler (© 
Ss s5 5 iğ” 
yaratıyoruz; hatta bazen görünme- | #. 


mesi gerektiği zamanlarda bile.” 


O, JACK'İN KIZI! 

Kim karakterinin kendini kabul 
ettirdiğini söyleyen oyuncu Elisha 
Curhbert ise, karakterin dizi içinde 
ağırlığının artmasını umduğunu 
söylüyor. Hayli de iddialı: “Ben, 
Kim'in babası Jack Bauer ile birlikte olayların içine girmesi gerektiğini 
düşünüyorum. a 

Olayların merkezinde olmadığını ve 
bu beceriye ulaşması için aradan zaman 
geçmesini gerektiğini de biliyorum; fakat 
insanların bilmesi gereken bir şey var ki N 
Kim, Jack Bauer'in kızı; caddede yürüyen bi 
herhangi biri değil!” 


DİZİLER 


N 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


her perşembe 20:30 


John Dorian, iç sesleriyle normal şartlarda izleyicinin 
şahit olamayacağı sahneleri ekrana taşıyarak, Serwbs'ı 
özel kılan bir karakter. Zach Braff da bu özelliği kendisi için bir şans olarak değerlendiriyor. “Bir oyuncu 
olarak, canlandırdığınız karakterin aklından geçen her 
şeyi aktarmaya çalışırsınız; ancak bu hiç de kolay'değildir” diyen Braff, JD karakterinin kendisine bu şansı ta- 


nıdığı için işinin kolaylaştığını söylüyor. 


ercma 21:00 
THE GUARDIAN 


SIMON BAKER GİBİ DÜZENLİ HAYATI OLAN 


“AİLE BABASI” MODELİ, HOLLYWOOD İÇİN 


ÇOK DA ALIŞILDIK BİR DURUM DEĞİL 


Avustralya'nın kuzeyinde küçük bir kasabada büyüyen 
Simon Baker gençliği sörf yaparak ve kendi deyimiyle “insanları gözlemleyerek” geçti. “Sonra buradaki herkes gibi kente gittim”diyerek hayatının ilk kırılma noktasını belirliyor Baker. 

Son derece fakir bir ailenin üyesi olan Baker için bu dönemde aktör olmak bir düşken, ABD”ye gitmesi kariyerindeki ikinci kırılma noktasını oluşturuyor. Oyunculuk ajanslarına başvu- 


ran ve ufak roller alan Baker, bir yapımcının ilgisini çekmeyi 
başarınca L.A. Confidentia)'ın kadrosuna dahil oldu. The 
Guardian ile de kariyerindeki en üst noktaya ulaştı. Nick 
Fallin karakteri sayesinde iyice tanınmaya başlanan 


Baker, şöhretin yaşamına etkisini şöyle anlatıyor: 
“Barın birine gidip, daha önce tanımadığım 
ve görmediğim insanlarla birlikte bira içmeyi 

de bir limuzine binip, parıltılı bir galaya 
katılmayı da seviyorum. Her ikisi de 
halen eğlenceli ve yeni deneyimler 
yaşamamı sağlıyor; çünkü tamamıyla 
gerçekler. Nerede ve hangi şartlarda 
yaşanıyorsa da ucuz ya da pahalı diye 
bir ayrımım yok, farklı olan her yaşam 
deneyimine açığım. Aksi halde insan, kendine 
yarattığı bir fanusta yaşamak zorunda kalırdı.” 


Türkiye'nin 
Yatırım Noktası'na 
Türkiye'nin 

her yerinden 
ulaşabilirsiniz! 
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Çağrı Merkezi: 

Türkiye'nin her yerinden 

şehiriçi ücret ödeyerek 

borsada anında işlem, 

yorum, repo, yatırım fonu, halka arz. 


İnternet: 

Hisse senedi işlemleri, anlık ücretsiz 
fiyat izleme, yatırım fonu, repo, devlet 
tahvili, hazine bonosu, eft, araştırma 
raporları, analizler, en düşük komisyon 
oranı ile 

anında hızlı işlem. 


444 0 414 


www.oyakyatirim.com.tr 


OYAK YATIRIM 


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent - Beşiktaş / İstanbul 
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THE SIMPSONS 


GURUR KAYNAĞI. 


“e 


LISA, SIMPSON AİLESİNİ 


BUNA KARŞIN AİLENİN BELKİ DE 
ÜYESİ. HOMER VE BART'TAN ONA FIRSAT 


Lisa Simpson, 1989'da Springfield 
İlk Okulu'nda ikinci sınıfa başladı ve 
televizyon dünyasının en zeki kızlarından biri olmasına karşın 15 sezo- 
nun ardından hâlâ ikinci sınıfta. 

İlk sözü olan “Bart'tan, son kavgalarına kadar erkek kardeşi Bart'ı, üstelik tüm sevimsizliğine karşın, hep 
sevdi Lisa. Aile içinde en iyi annesiyle 
anlaşan Lisa'nın, babası Homer ile 
paylaştığı -futbol bahislerinde ona 
yardım etmesi gibi- çok özel anlar da 
yok değil, 

Lisa Simpson'ın hızlı bir aşk hayatı 


her cumartesi / pazar 19:30 


her cumartesi / pazar 19:00 


EN GÖLGEDE KALAN 


var. Vekil öğretmen 
Mr. Bergsırom bu aşklar arasında ilk akla geleni ve sanıyoruz en etkili 
olanı. Kalp çarpıntılarına 
neden olan Ralph Wiggums 
ve Milhouse Van Houton, Lisa'nın sevgilisi olmaya dünden hazır olsa da Lisa'nın “ilk öpücüğünü' 
paylaşma şerefine ulaşan gencin adı 
Nelson Muniz. 

Lisa, bilinçli bir vejetaryen, sözünü 
sakınmayan bir feminist ve aktif bir 


çevreci. 


THE KING OF OUEENS 


LEAH REMINI, CARRİE ROLÜNÜN BİR GEÇİŞ 
OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. EN BÜYÜK KORKUSU 
İSE YANLIŞ BİR İMAJIN İÇİNE SIKIŞMAK 


Leah Remini, The King of Owcens'e giden yolda önce Living 
Dolls adlı dizide rol aldı, sonra Who's The Boss'ıa. 
Dolls'u izleyen yapımcı Michael Weithorn, Remini'nin adını defterine kaydetmişti ki Kevin James de 'eşi' rolü için Leah Remini'yi önerdi. Gelen teklif karşısında Remini'nin tek endişesini 
kendi ağzından aktaralım: 

“Tipik bir ev kadınını canlandırmak istemiyordum. Alışverişe 
çıkan, ufak tefek işleri halleden bir kadın... Bölümlerin bu kay- 


Living 


gımın gözetilerek yazılacağına dair söz verdiler ve sözlerini de tutuyorlar.” Leah Remini, diziye başlarken dile getirdiği endişesini 
birçok röportajda da tekrarladı. “Hanım hanımcık? bir imajın içine sıkışmak istemediğini ve dizinin sadece bir adım olduğunu 
açıkça söyledi. Remini'nin yandaki fotoğrafı da The King of Oreens'te canlandırdığı karakterle tamamen ilgisiz. Onu bir kez de 
“görünmek istediği gibi” görün istedik, o kadar. 


her cumartesi 00:30 


ABD'DE SOUTH PARK'IN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR. ULUSAL KANALLARDA 
YAYINLANACAK BÖLÜMLERİN BIR TÜR SANSÜRDEN GEÇİRİLMESİ, SOUTH 
PARK HAYRANLARINI TEDİRGİN ETTİ. SANSÜRLÜ CARTMAN OLMAZ Kİ! 


ABD'de daha önce kablo TV'de yayınlanan South 
Park'ın sürpriz bir kararla, ücretsiz ulusal kanallarda gösterilmesine karar verildi.ş#Kablo TV'nin aksi- 
ne, ulusal kanallarda küfürlü dil ve çıplaklık ekrana 
gelmediğinden, Sowh Park'ın ciddi bir sansürden 
geçirilerek, Cartman ve arkadaşlarının küfürlerinin 
“temizlenmesi? gerekiyor. 

Dili terbiye etmek uğruna, diyalogların mikroskop 
altına alınması, nüanslarda saklı toplumsal eleştirilerin de “güme gitmesine” yol açabilir, zira politik 
mesajanı veremedikten sonra, South Park dahil hiçbir diziyi Cartman'ın küfürleri dahi kurtaramaz. 


Sansürlenen bölümlerde, birçok küfür tırpanlandı. 
“Ass rammer” ve “Jesus Christ” gibi ifadeler tama- » 
mıyla buharlaşırken, “goddammit”, “asshole? ve 
“butt-plug? yumuşak versiyonları “dammit”, “ass” ve 
“butt” ile yer değiştirildi. 

Toplam ıs bölümün yjizde 15'i ihya olmaz? savıy- 
la tamamen kesildi. Dizinin kimi sahnelerinin kesilmesi ulusal kanalların işine gelmiyor değil, zira küfürlerden boşalaf saniyelere reklam alınıyor. 
2005xe ulyşal kanallarda gösterime girecek olan 
“terbiyeli”, “steril? bir Sox?hb Park'ın aynı politik 
içerikle ne kadar güldüreceği merak konusu. 


ANGEL, BUFFY İLE YENİDEN 
BULUŞABİLECEK Mİ? 

SARAH MICHELLE GELLAR, 
ESKİ ROL ARKADAŞIYLA 
TEKRAR OYNAYABİLECEĞİNE 
“ DAİR SİNYALLER VERİYOR 


Dünyanın en güzel vampir avcısı Buffy'yi canlandıran Sarah Michelle Gellar'ın diziden ayrıl- 


ği günden bu yana bir tartışma Sü- 


rüp gidiyor: Sarah Michelle Gellar, en büyük aşkı 
Angel ile son bir kez olsun bir araya gelebilecek 
mi? Bu soruyla ilgili dizinin yapımcıları ve oyuncuları farklı zamanlarda, farklı demeçler verdiler. 

Gellar, SCI FI Wire'a yaptığı açıklamada çalışma takvimine uyduğu taktirde ve önerilen iş aklına yatarsa bir final bölümü için tekrar kamera 
karşısına geçebileceğini söyledi. Gellar'ın açıklamasının Satır aralarında dikkat çeken noktalar 


var. Angel, Bufj 


The Vampire Slayer'ın bünye- 


sinden doğmuş bir dizi. Ana karakteri Angel, 
Buffy ekibinin bir parçasıydı; ilginin beklentilerin 
üzerine çıkması üzerine ticari bir kararla yeni bir 
dizi olarak arenaya çıktı. Yan karakter Angel 
(David Borcanaz) yeni dizinin ana karakteri oldu 
ve beraberinde bazı kahramanları da yeni diziye 


taşıdı. Ö 


de, felsefe de tanıdıktı. Kahramanla- 


mn iki dizi arasında konuk oyuncu olarak gidip 
gelmeleri, görünmeseler bile adlarının geçmi 

küsel bütünlüğü hep korudu. Ancak Gellar tarafından yapılan açıklamada yer alan “önerilen iş 
aklıma yatarsa” ifadesi başka bir noktaya işaret 


Sa ah Michelle Gellar'da: 


g özellikle düşüneceğim; çünkü 
an bir yolda ilerliyor, gior ve ben 


ei edi- 


“Gellar “Benim için 
anlamaydı” e or, e bu”. 


her pazar ar 21. 00 


| DİYOR Kİ. 


Aşk için yaptığı çılgınlık üzerine... 

“Bir otelin havuzunda yüzdüm; şu yapışkan Japon 
balıklarıyla dolu havuza atladım, çok aşıktım.” 

Jaime'yle evliliği üzerine... 

“Böyle hissedebileceğimi tahmin etmezdim.” 

Oynadığı rol üzerine... 

“Tercih ettiğim bir Angel yok (iyi ya da kötü). Sanırım her ikisinin kombinasyonundan keyif alıyorum. 
Kırılgan, duygusal yanını da seviyorum Angel'ın; çirkin, acımasız yanını da.” 

Başarısının karşılığı üzerine... 

“Bulunduğum yere bakınca şanslı olduğumu görüyorum; bu şansın değerini biliyorum ve daha iyi bir 
insan olmak için çaba harcıyorum.” 

Sarah Michelle Gellar üzerine... 

“Onunla çalışmak harikaydı. Şu anda bulunduğum 
yere gelmem için bana fırsatlar sundu. Demek istedigim, onun karakteri, onun dizisi benim doğuşumu ve 
bir ana karaktere dönüşü sağla Ona çok şey 
borçluyum.” 


YILIN EN İYİ DİZİ 
BİR TİMİN MACE 
ÖYKÜLERİN YA! 


Li 
| > 


Gündemdeki diğer polisiyelerden farklı olarak Wöhowt a Trace, dizinin 
kahramanları arasındaki insani ilişkileri, kişisel yaşamlarına dair detayları 
ve skandal derecesindeki başarısızlıkları izleyicisiyle paylaşmaktan çekinmiyor. Birçok bölümde, ajanların kişisel sorunlar, peşinde koşulan kurbanı 
bulma sürecinde başlı başına birer *öykü? olabiliyor. Ancak bu sanıldığı gibi sadece 'gerçeklik etkisi' yaratmak için tasarlanmış bir kurgu değil. Ünlü 
prodüktör Jerry Bruckheimer, Wi?howt a Trace'de kurban ile kahramanları 
ilişkilendiriyor. Kahramanlar insani yönlerini ortaya koyarken, kurbanın da 
insani yönlerinin ortaya çıkmasına önayak oluyor. 

Dizinin “Kurbanın nerede olduğunu öğrenmek için, önce kim olduğunu 
öğren” sloganı, kahramanların davranışlarında 'kurbanı bulmak için kendini öğren'e dönüşüyor. Karakterler, günlük koşuşturmanın her türlü olumsuz 
etkisini izleyiciye yansırtıkça doğallığa ve izleyiciye o kadar yakınlaşmış oluyor. Dedikodular, işyeri çekişmeleri, seks yaşamında başarısızlık... İzleyici 
bu noktada, hem aranan kişiye ait detayları öğreniyor, hem de zaaflarını 
gördüğü kahramanlara karşı bir empati geliştiriyor. 


İŞİNİN USTASI BİR EKİP 

Dizinin kuratörü Hank Steinberg, bu kurguyu, 2001 yılında kaybolan ve 
daha sonra cesedi bulunan, adı bir senatörle aşk ilişkisine karışmış Beyaz Saray stajyeri Chandra Levy hikayesinden esinlenerek yarattı. ABD'de son yıllarda artan kaçırılma-kaybolma olayları, bu suç tarzının medyanın gündemine girmesine neden oldu. 1990'ların başında Soul Asylum grubunun Rısnaway Train şarkısıyla ilk olarak pop kültüre taşıdığı “missing? (kaçırılma) 
ve 'runaway” (evden kaçma) tipi kişilik, ekibin şefi Jack Malone'un sözleriy- 
le üçe ayrılıyor: Kaçırılanlar, kaçanlar ve yeraltı dünyasının çatlaklarında 
kaybolanlar. 

Without A Trace'i ilginç kılan özelliklerden biri de kurgusu içinde yer alan 
Kaybolma Günü. Kayıp kişinin peşine düşmeden önce Kayıp Kişiler Timinin ilk işi, kaybolan kişinin son 24 saatini dakika dakika canlandırmak. 
Neredeydi, kiminleydi, ne yaptı, nereye gitti ve tüm bunlar olurken nasıl bir 
ruh halindeydi? 


LERİNDEN WITHOUT A RACE, KAYIP KİŞİLERİ siir 
NI ANLATIYOR. HER BÖLÜMDE BAŞLAYIP Bİ 
ERİN ÖZEL ÖYKÜLERİ SÜRÜYOR 


YILIN EN İYİ DİZİ 
BİR TİMİN MACERALARI 
ÖYKÜLERİN YANI SIRA KARAKTERL 


Tabii bu canlandırma süreci detektiflerin eksikleri ve zaaflarıyla beraber 
geliştiği için, her detektifin olayı yakaladığı nokta da farklı oluyor. İzleyici 
de bu noktada devreye giriyor ve kendini detektitlerin şekillendirdiği kurbanın yerine koyuyor. Dizi, izleyicisini ikiye bölerek bir yandan “ben nereye kaçardım? diye düşündürürken, diğer yandan da bir detektif edasıyla *onu nerede bulabilirim? sorusuna yöneltiyor. 

Without A Trace yılın en iyi dizilerinden biri. Polisiye bir dizi olmasına 
karşın, çok daha kompleks öyküleri ve alışık olmadığımız kurgusuyla eleştirmenlerin favorisi. Altın Küre'li Anthony LaPaglia olmak üzere oyuncularının bu başarıya katkısı da tartışılmaz. 

Erdem Peköz 


Gi 
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ÇİZGİ DİZİLER 


her cumartesi / pazar 12:30 


SPONGEBOB SOUAREPANIS 


KAHRAMANLAR HAKKINDA BİRÇOK BİLGİYİ HAYRANLARI ORTAYA 
ÇIKARTIYOR; İŞTE SPONGEBOB HAYRANLARINDAN ÖĞRENDİKLERİMİZ 


SpongeBob hep gördüğümüz gibi miydi, zamanla 
değişiklik oldu mu? 

SpongeBob hep bir süngerdi. Görüntüsü de hep 
şimdiki haline yakındı; fakat dizi Nickelodeon'da 
yayınlanmadan önce SpongeBob gerçek bir süngere 
benziyordu (anne ve babası gibi). Zamanla, yaratıcısı Mr. Hillenburg onun bir “banyo Süngerine” benzemesinin dâhaköğnik olacağını düşünmüş olmalı 


ki şu anki haline dönüştürdü. 


SpongeBob kaç yaşında? 

No Free Rides adlı bölümde gösterdiği ehliyetinde 
1986 doğumlu olduğu yazıyor. (Bir an için görünen 
ehliyetini defalarca büyütüp, doğum tarihini tespit 
etmeye çalışan hayranlarının yalancısıyız.) 

ABD'de bir çocuğun, SpongeBob'u görmek için okyanusa atladığı doğru mu? 

Bu bilgi, yapımcı şirketten yapılan açıklamaya göre 
bir tür kent efsanesi. 


NICKELODEON KAHRAMANLARI HAFTA BOYUNCA 
SAAT 18.00'DE, HAFTA SONU 10.00-12.30 
ARASINDA CNBC-e'DE 


> HEİDİ 
her cumartesi / pazar 08:00 


Bugünün çocuklarıyla, dünün çocukla- 


rının birlikte izleyebilecekleri bir çizgi 


film klasiği. <> 


her cumartesi / pazar 08:30 


Her bölümde yeni bir maceraya yelken açan 
Vikingler'le birlikte yeni keşiflere hazırlıklı 
olun. 


her cumartesi / pazar 09:30 
En ünlü Peanuts karakteri Snoopy ile en 
yakın dostları Charlie Brown ve 
Woodstock her hafta karşınızda. 


her cumartesi / pazar 09:00 
Sylvester ne yaparsa yapsın Tweety'yi yakalamayı başaramıyor; bu ikili arasındaki kovala- 


maca hiç bitmeyecek gibi görünüyor. 


her cumartesi / pazar 18:30 


THE MUPPET SHOW 


Bataklıktaki yaşamından gayet mutlu olan genç Kermit, yık 
dız olmayı hayal bile edemezdi. “Tek hayalim insanları mutlü 
edebilmekti” diyor Kermit, muppetworld.com'un kendisiyle 
yaptığı röportajda ve ekliyor: “Bu hayalimin bir parça gerçege dönüştüğünü görüyorum, ama hiç tahmin etmediğim bir 
yolla oldu bu.” 

Nasıl mı başladı her şey? 

Bir ajans menajeri bataklık civarında yolunu kaybetti. Bu sırada esprili bir kurbağa sesi geldi kulağına; kurbağayı aldığı 


5 


gibi ajansına götürdü. Sonrasını biliyorsunuz zaten... The 
Muppets Show'la ününün doruğuna çıkan Kermit, son Muppet filmi Muppets From Space'te de yer aldı. Kendine belirlediği bir de hedefi var: Tüm hayranlarının ilgisini Yağmur Ormanlarrna çekmek. 
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CNBC-e Endeksleri 


CNBC-e TÜRKIYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR EKONOMİK VERİ 
EKSİKLİĞİNİ GİDERİYOR. CNBC-e TARAFINDAN HAZIRLANAN 
BEŞ AYRI ENDEKS, TÜKETİCİ GÜVENİNİ VE TÜKETİM GERÇEKLEŞMESİNİ 
AYLIK OLARAK ÖLÇÜYOR 


TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 


Her ayın ilk iş günü saat 09.00'da açıklanan 


CNBC-e Tüketici Güven Endeksi tüketicinin her | 


ay yaş, cinsiyet ve bulunulan mekan göz önüne alınarak, Türk tüketicisini yansıtacak şekilde 700 kişi ile yapılan ve 5 soru sorulan telefon görüşmelerinden oluşturuluyor. 

2002 yılının Ocak ayında 100 değerini alarak 
başlayan endeksin yukarı doğru hareketi tüketici 
güvenindeki: iyileşmeyi, aşağı yöndeki hareketler ise kötüleşmeyi gösteriyor. Endeksin yönü, 
ilişkin önemli bir bilgi sağlıyor. 


ekonomide iç talebin seyrine 


TÜKETİCİ BEKLENTİ ENDEKSİ VE 

TÜKETİM EĞİLİM ENDEKSİ 

Endeksin hareketlerini daha iyi yorumlayabilmek amacıyla, CNBC-e Tüketici 
Güven Endeksi'nde sorulan bazı soruların 
kombinasyonundan CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi ve CNBC-e Tüketim Eğilim Endeksi adı altında iki endeks daha hesaplanıyor ve aynı anda kamuoyuna duyuruluyor. Söz konusu iki endeks, 
özellikle geleceğe ilişkin beklentileri ve mevcut durumda tüketicilerin harcama eğilimini ölçmeyi 
amaçlıyor. 


BİREYSEL TÜKETİM ENDEKSİ VE 

PERAKENDE SATIŞ ENDEKSİ 

Her ayın 10. günü saat 09:00'da yayınlanan 
CNBC-e Bireysel Tüketim Endeksi ve CNBC-e Perakende Satış Endeksi ise bir ay önce gerçekleşen 
kişi başına ortalama harcama değerini ve toplam 
satışlardaki reel değişimi yansıtıyor. 

Bu endeksler Türkiye'de yaygın satış yapan firma 
ve perakendecilerin gerçekleşen satış rakamların- 
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KSİ 
Ocak 
123,29 


Aralık 


luslararası standartlara 
kabul edilmiştir. 


192,62 | 
“ka l Endeksler 


Kasım 


151,39 analistlerin 
alından İncelenmiştir. Uluslararası standartlara | yorumlarını 
- 0€ak 2002 baz dönemi 100 olarak kabul edilmiştir. 
- — kolaylaştırıcı 


özelliklere sahip. 


dan hesaplanıyor. 2002 yılının Ocak ayında 100 
değerini alarak başlayan endekslerin yukarı yönlü 
hareketi ekonomiye ilişkin gerçekleşen iç talep artışını, tersi ise azalışını ifade ediyor. 

CNBC-e endeksleri birbirini tamamlayıcı ve analistlerin yorumlarını kolaylaştırıcı özelliklere sahip. 
Türkiye ekonomisinde gözlemlenen göreli iyileşme 
ya da kötüleşme, endeks rakamlarına da yansıyor. 
Bu endeksleri diğer ekonomik göstergelerden ayıran 
en büyük özellik de ayın ilk günlerinde yayınlanmaları nedeniyle bir önceki aya air ilk veriler olmaları. 
Türkiye ekonomisindeki gidişatı yakından izliyorsanız, bu endeksler size ilk bilgiyi sağlayacaktır. 

Uluslararası bir denetim şirketi tarafından düzenli olarak incelenen endekslere ilişkin daha detaylı bilgilere ve sürekli güncellenen verilere 
www.ntumsnbc.com adresinden ulaşılabilir. 


ESKİSİYLE YENİSİYLE 
FİLM DOLU BİR FESTİVAL 


23. İSTANBUL ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ, PROGRAMINDAKİ 198 
FİLMLE BAŞLIYOR. USTALARDAN GENÇ YILDIZLARA, KÜLTLERDEN 
BELGESELLERE YİNE DOPDOLU BİR FESTİVAL 


23. Uluslararası İstanbul Film Festivali, 10-25 oJohn Cassavetes, Bahram Bayzai, Werner Herzog 
Nisan arasında bir kez daha seyircisiyle buluşacak. o (ve Klaus Kinski), Ömer Kavur, Ken Russell. En 
Bu sefer programda 198 film var. Makul sayıda (o azından Russell kadar sıradışı olan Marco Ferreri 
film seçme durumunda olanlar için korkutucu bir ise, Bir Kül Figür başlığı altında, dört filmiyle 
tablo; ama ustalara sığınmak her zaman mümkün. o programda. 


Festivalin, çeşitli başlıklar altında, bu yılki ustaları Theo Angelopoulos, üçlemesinin ilk filmiyle ve 
Bir Ustanın Seçtikleri başlığı altında beş 
nin. şi aran ya filmden oluşan seçkisiyle katılıyor: Yıl- 
EMRET Yaka — | maz Güney, Acı ile anılacak. Lucas Bel- 
1 ni | ; m in ef N vaux ise gelenekleri baş aşağı çeviren 
Şİ | © sml N i $ — : İİ 1 : a 
! b iie ——. Üçleme/The Trilogy'si ile kendine ait 
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bir bölüme sahip. Farklı sinemasal tarzlarda sunulmuş, 24 saatlik. bir süreye 
yayılan üç uzun metrajlı film. 

Yapımcılığını Martin Scorsese'nin, 
rejisini ise yedi önemli yönetmenin üstlendiği B/wes bölümü, bu müziğin insanları nasıl derinden etkilediğini de 
araştıran yedi uzun metrajlı filmden 
oluşuyor. Caz, özellikle Blues sevenlere 
hararetle tavsiye olunur. 

Festivalin standarı bölümleri yine 
mevcut, elbette: Ulsslararası Yarışma, 
Ulusal Yarışma, Dünya Festivallerin- 
den, Dünya Sinemasının Genç Yıldızları, Geceyarısı Sineması (yine bir Takeshi Müike filmi var), Çağımızın Aynası 
Sinema, Belgeseller, “yeni” sayılabilecek 
Mayınlı Bölge ve Umuda Yolculuk: 
Göçmenler. Bu yıl Canlandırma Sinemasi'nı Küba temsil ediyor. Ayrıca son 
yıllarda dünya pazarlarındaki yükselişiyle dikkati çeken Latin Amerika Sineması da, 18 filmle Festivalin en ilginç 
bölümlerinden birini oluşturuyor. 

Sevin Okyay 
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 HERALBÜMÜN, HER ŞARKININ BİR HİKAYESİ 
VARDIR; BAZILARININ İSE ROMANI! İŞTE, EDEBİYAT 
ESERLERİNDEN ETKİLENİLEREK KONULMUŞ ALBÜM . 
“ VEŞARKI İSİMLERİ İLE İSİM BABASI YAZARLAR 


e Lou Reed'in Velvet Underground sonrası kariyeri 1970 yılında başladı. 
> İki sene sonra yayınladığı Transformer'da 'yer alan Walk on The Wild Si- 
$ de'da adı geçen isimler zamanında Reed'in Andy Warhol'un “Fabrika'sında 

tanıştığı Holly Woodlawn, Candy Darling, Jackie Curtis ve Joe Dallesandro idi. Reed şarkının ismini koyarken Nelson Algren'in Walk On The Wild 
Side adlı kitabından esinlendi. 


Çağımızın en etkili şarkı sözü yazarlarından Steven Patrick Morrissey, 
The Smiths'in 1986 tarihli Te Ozxeen is Dead albüm ve aynı adı taşıyan 
açılış şarkısını Hubert Selby'nin Las? Exit To Brooklyn kitabında yer alan 
bir bölümün başlığından etkilenerek koydu. 


In Utero, Nirvana'nın 1993 yılında yayınladığı 
son albümdü. Bir sene sonra intihar eden Kurt Cobaimi, 52 Utero'da yer alan Sceniless Apprentice 
şarkısını yazarken etkileyen kitap ise Patrick Süskind'in Perfwme'u olmuştu. 


The Cure'un 1980 yılında yayınladığı Boys 
Dom'i Cry albümünde yer alan Killing An Arab'ın 
ilham kaynağı ise Albert Camus'nün Siranger adlı romanıydı. 


The Doors 1965 yılında Los Angeles'ta Jim 
Morrison, Ray Manzarek, John Densmore ve 
Robby Krieger tarafından kuruldu. Grubun ismi 
ise Aldous Huxley'in The Doors Of Perception kitabından esinlenerek konuldu. 


1999 yılında Bruce Dickinson, Iron Maiden'a 
döndü. 2000 yılında ise sekiz sene aradan sonra 
birlikte kaydettikleri yeni şarkıları yayınladılar. 
Albümün adı, The Doors'un da ismini aldığı Tbe 
Doors Of Perception'ın yazarı Aldoux Huxley'nin 
bir başka kitabı Brave New World'dü. 


1992 yılında Portland'da kurulan Dandy Warhols geçtiğimiz sene Welcome To The Monkeyhouse'u piyasaya sürdü. Bu albümün ismi ise Kurt 
Vonnegut'ın kısa hikayelerini topladığı kitapla aynı adı taşıyor. 


Adını Oliver Cromwelbin İngiliz Devrimci Ordusu'ndan alan New Model Army'nin 1989 yılında piyasaya sürdükleri albümleri için de etkilendikleri bir kaynak vardı. Thunder and Conso- 
İation aynı zamanda bir Edward Burroughs kitabı ismi. 


Joy Division isminin referansı The Howse of 
Dolls kitabı. Yazarı ise Ka-Tzetnik 135633 (Toplama Kampı Mahkumu #135633) takma adını 
kullanan Karol Cetinsky. 


Portekizli Moonspell, geçtiğimiz sene yayınlanan, şimdilik son albümleri Azidote'nin ismini 


koyarken de yine kendi memleketlerinden yazar 
Jose Luis Peixoto kitabından esinlendi. Ayrıca albümde yer alan tüm şarkılarda bu kitaba göndermeler bulunuyor. 


Gülşah Güray 
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RADYO EKSEN EN İYİ 10 
1BLONDEREDHEAD.............. FALLING MA 
2. CYPRESSHILL ........ WHAT'S YOUR NUMBER? 
S MUDESTEMDOUSE > FLOATO 
ASMEKON S0 e ROSANNE 
BETHERAPTURENN. ai LOVE IS ALL 
GSEHESTİLES: STILLIN LOVE SONG 
7.M.FAITHFULL&D.ALBARN....... KISSIN TIME 
8. EARL SLICK FEAT. ROBERT SMITH...... BELİEVE 
S.JACKWHITE .......... WAYFARING STRANGER 
10. JOHN FRUSCIANTE...... WEDNESDAY'S SONG 
Vaziyet 


Itına alıyor ve bir 

a sorguluyor. 

uğu Vaziyet, Pazar 
itibaren Radyo Eksen'de, 


in hazı 
a 'i saat 21.00'den 
Progressive 
Gençlik aşkı üzerine 3 dakikalık parçalar 
ktan sıkılan müzisyenlerin her şey hakkında 
ıkları 10 dakikalık parçalarla Levent 


Gökgünneç'in hazırlayıp sunduğu Progressive, her 
Perşembe 21:00'de Radyo Eksen'de. 
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> Sahne ikiye bölünmüştür, Annie ve Alvy psikiyatrlarıyla ilişkileri hakkında konuşmaktadır. 
İki sahne de birlikte ilerlemektedir. Her ikisi de yaşadıklarını kendi pencerelerinden aktarırken, 


aslında birbirleriyle pi gi, 


ANNIE HALL 
Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Woody Allen, 
Diane Keaton,Tony 
Roberts, Paul Simon, 
Shelley Duvall. 

Yapım Yılı: 1977 
Süresi: 90 Dakika 


Brooklyn'deki o gün, beraber iyi vakit geçirdiğimiz son gündü. 

Canım sıkkın ve tatminsizim. 

V : Ne sıklıkta seks yapı- 


yorsunuz? 
Sürekli! 


geçen gece, Alvy sevişmek istedi. 


Haftada üç diyebilirim. Mesela 


: Bilemiyorum, altı ay önce yapabilirdim. 
Sırf onu mutlu etmek için sevişebilirdim. 


: Ama sizinle görüşmelerimizden sonra duygularıma sahip çıkmaya hakkım olduğunu hissediyorum. Beni görseniz çok memnun olurdunuz; çünkü kendimi, irademi ortaya koydum. 


: Bilemiyorum, kendimi suçlu hissediyorum 


den onunla sevişmediğim için kendimi suçlu hissediyorum. Ama onunla sevişmek" de “duygularıma 
karşı gelmem olur. Bilemiyorum.. 

E; Bazen bir kadınla Kabi yaşamalıyım di- 


ye imi orum. 


/ Sorun hiç iğsi eğlenemiyor olmamız. 
/ j TRI: Ne sıklıkta beraber uyu- 


yorsunuz? 

Çok nadir. Belki haftada üç. 

Geçen gece benimle sevişmek istemedi. 
Her yolu denedim. Yumuşak bir müzik 


koydum, kırmızı ampulümü taktım. 


Y: Olacak şey değil. O analistin ücretini ben 
ödüyorum, Annie gelişme sağlıyor ve ben ayvayı yiyorum. 


ATI 


Bu iş pahalıya patlamaya başladı. Benim 
analistim, onun analisti. Annie gelişme sağlıyor, 
ben hiç sağlayamıyorum. Onun sağladığı gelişme 
benimkini hezimete uğratıyor. 


LALA 
ALARAK 


T-shirt: 29.950.000 TL 
Pantolon: 59.950.000 TL 
». Ayakkabı: 59.950.000 TL 


LC WAIKIKI 


Moda ve kalite en iyi fiyata! 
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CNEC-e aylık yayın akışı 


WWW.cnbee.com 


cnbce.com adre 


1 Nisan 2 Nisan 3 Nisan 4 Nisan 5 Nisan. 7 Nisan 
perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi çarşamba 


1300 - SEİNFELD . : 
1590- BOSTON PU3UC A 
2X1 GÖSTERİM 16) - HARRY AND SON 7 ji R3 


00 


1400 - THE KİNG OF GUFENS 
2X 1 GÖSTERİM 

1503 - WETHOUT A TRACE 
1530 - MALCOLM 

İN TBE MİDDLE 

1630 - SCRUBS 

1700 - ACCORDING T0 JİM 
1730 - FRASİER 


30 - 13 


17 


RUGRATS RUGRATS RUGRATS 


RUGRATS SEİNFELD 


18:00 


NILD 18:30 - THE MUPPET 1 HH! REAL 
THORNBERAY'S SHOW - CATDOG MÖNSTERS 
o 
> 
VİKİNGLER THE SIMPSONS THE SIMPSONS 1845-ER 1845 - ER 1845 - ER 
zl 
© 
bei ni ET ŞUNU, , Er “ 
a MUPPET SHOW JUPPET SHOW THE KING OF CUEENS KING OF OUEE! 
e 
© Bi SEİNFELD RED RİVER BUEFY THE 
5 VAMPİRE SLAYER SEİNFELD SEİNFELD SEİNFELD 
Lai 
e) 
ACCORDING TO JIM FRASER 
SCRUBS WATCHING ELLE 
İİ 


THE GUARDIAN 


21:00 


k 2 WWTHOUT A TRACE 
22:30 - BRING ME THE Sn 


TRIUMPK OFTHE 
SPİRİT 2 HEAD OF ALFREDO 
GARCIA 


EVERYTHING YOU 
ALWAYS WANTED TO 
KNOW ABOUT SEX 


— KOYAANISGATSI 


22:00 


2800 THE GUARDIAN 


00 


SEİNFELO THEXFİLES THE X-FİLES 


THESİMPSONS THE X-HİLES 


24 


00:30 - SORUBS <WATCHİNG ELLE z i Di ÖZEL GÖSTERİM 
PM 0120. BOOMTOYN 00 - THE BUARDIAN DENE NE Ra 
0200 - TE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW NGOF © 
Şİ SPİRİT i ; 
VALENTİ! 200 - TRAÇ ER 
z RİVER, 0800- WTHOUT A TRACE LASER 
0430 VİKİNGLER er NG METMEHEAD | Oto0- HARRYAND SON z N — SEİNPELD 
NİCKELODEON. RUGRATS DO BARCA 0&:00 - THE KİNG öTE 


GL ei ii OF OÜEENS 
GNB MENE 
05:00 - THE MUPPET SH 2x1 ÖZEL GÖSTERİM 
0630- WATCHIN j 


06:00 - 01 


aylık yayın akışı 


8 Nisan 9 Nisan 10 Nisan 11 Nisan 12 Nisan 13 Nisan 14 Nisan 15 Nisan İ 16Nisan 
cumartesi pazartesi salı çarşamba perşembe cuma 


1300 - RED RİVER 
1530 - BOSTON PUBLC 
1630 - RİNG ME THE HEAD. 

1500 -TAEKİNG OF ALFREDO GARCIA 

OF GUEENS 

2X1 GÖSTERİM. 

1500 - WETHOUT A TRACE 

1530 - MALCOLM 


1N THE MİDDLE 
1830 - SURUBS 
1700 - ACCORDING TO JIM 
1730 - FRASİER 


RUGRATS 


NILD 


THORNBERAYS 


m E dEN i JGRA R A 
ee beyi ME TEE SİMESENE 1845 -ER 1845-E 1845 -ER 1845-ER 18s5-ER 
Ea e BUFFYT 
EINFE NFELİ JA A 
> SERER ME SEİNFELD SEİNFELD SEİNFELD SELNFELD 


OME LIKE İT HOT 


NFELD 


WATCHİNG ELLİE MALÇOLM IN THE ACCORDING TO JIM FRASİER SCRUBS MATCHİNG ELLİE 


MIDDLE 


FOR FUN THİEVES LIKE US MISSISSIPPI çare OF 
BURNING İNWLCH VILLAGE 
2800-THEGUARDIAN | |o— z Pi 
MAEX-FLES THEX-ALES THE XCFİLES THE X-FİLES THE X-FİLES TREXLFİLES 
ARMS, 
2 ÜZE ii 


EEE DARE 2030 -IRMALA 


e THREE AMIGOSI MY SWEET DÖUCE WİTHOUT A TRACE 


- SENFELD - SOUTH PARI 0:30 SELNEELD 0100 - SEİNFELD 01:30 - SENNFELD 
0130 YATER ELLE EN 01:00 - BUERY TUE 020 - MALCOLM, 01280 - ACCORDİNE TO JIM 0200 - SRUBS 
0200 THE GUARDİAN ER VAMPİRE SLAYER İN THE MİDDLE 0200 - CÜUPLIN US 02:30 - BOOMTOWN - THE GUARDIAN 
0300 - AFTER DARK 0200 > ANGEL 0230 - BOSTON PUBUC 1300 - SLEEPER 0830 - MISSİSSİPPİ BURA: - POPE OE 
MY SWEET 0881 - WİTHOUT A TRACE 0520 -FORFUN 0500 -ER ING MYK VILLABE 
ER 0400 :ERIN6 METHEHEAD | Geo en 0500 - ACCORDING TO JİM 0530 -ER ER 
0600 - WATGHING ELLE OF ALFREDO GARÇIA 0530 - SEİNFELD 05:30 - SENNFELD 0530- SEHNFELD 5500 - WATOHING ELLE 
0630 - SENNFELD 08:00 - THE KİNG OF 530 - SEİNFELD 


OUEENS 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


1845- ER 


SEİNFELD 


NG ELLİE 


İPOPEOF 
.SREENWCH VILLAGE 


THE X-FİLES 


- SENFELD 

< WATCHİNG ELLİE 
THE GUARDIAN 
POPEOF 
GREENWİCH WLLAGE 
0500 - ER 

050) - WATÇHING ELLE 
08:30 - SENFELD 


İ 2X1GÖSTER.M 
i GUEENS2X16ÖSTER M 


19 Nisan 
pazartesi 


17 Nisan 
cumartesi 


18 Nisan 
pazar 


18:00 - SEİNFELD 1300 - SOME UKE İT HOT 


15:00 - BOSTON PUBLİC 


14:00 - THE KING OF 1500 - IRMA LA DOUCE 


15:00 - WİTHOUT A TRACE 
1500 - MALCOLM 

İN THE MİDDLE 

16:30 - SERUBS 

17:00 - ACCORDİNG TO JİM 
17:30 - FRASER 


RUGRATS 


18:30 -CATDOG 


THE SIMPSONS 1845 -ER 


THE SIMPSONS 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


WATROUT A TRACE Sp 5 
Yaz THE MUSIC LOVERS 


7800 - THE GUARDIAN 


THE SIMPSONS THE X-FİLES 


2X1 ÜZEL GÖSTERİM 


01:30 - SENFELD 
02:00 - MALCOLM 

BE THE MİDDLE 

0220 - BOSTON PUBUÇ. 
03:30 - THE MUSİC LOVERS 


ER 
(05:20 - SEINFELD 


0100 - BUFFY 
VAMPİRE Sİ 
0201 - ANGEL 

:00 - WİTHOUT A TRACE 


00:30 - SOUTH PARK 
01:00 -LA CAGE 
AUX FOLLES 


0230 -Ci SE US 

(0500 - BIRDMAN OF 
CATRAZ 

05:00 - THE TRAİN 


21 Nisan 
çarşamba 


22 Nisan 
perşembe 


RUGRATS 


18:30 -SI 


1845-ER 1845 -ER 


18:45 - ER 


SEİNFELD SELNFELD SEİNFELD 


ACCORDING T! 


THEMAN 


3 MAN: TRUE CONFESSIONS 
'WHOLOVED WOMEN. | 


THE X-HLES THEX-FİLES THE X-FLES 


(0130- SEİNFELD 
02:00 - FRASTER 
(0230 -THE AWFUL TRUTH 
0330 - THE MAN: 
WHO LOVED WOMEN 
20 “ER 


053) -ER 
00:20 - SEİNFELD 


» SEİNFELD 

- SCRUBS 

- BOOMTOWN 

“TRUE CONFESSIONS 
ER 


00 - SERVES 
- SEHNFELD 


» ER 
0500 - ACCERDİNG TO JİM 
0630 - SEİNFELD 


23 Nisan 
cuma 


ER 
18:45 -ER 


SEİNFELD 


THE X-RLES 


THE GUARDI 
(0500 - AT CLOSE RANI 


T 
ER 
TOHING ELLE 


Vİ 


CNBC-e aylık yayın akışı 


www.enb 


00 


07 


:00 


12 


00 


30 - 13 


17 


18:00 


:00 


19 


:30 


19 


20:30 | 20:00 


21:00 


:00 


22 


.00 


24 


00 


:00 - 01 


06 


28 Nisan 
çarşamba 


29 Nisan 
perşembe 


24 Nisan 25 Nisan 26 Nisan 
cumartesi pazar pazartesi 


13:00 - ŞELNİ 

2X1 GÖSTERİM MURDER YOUR WIFE 
14:00 - THE KİNG OF 15:00 - BOSTON PUBLIC 
'GUEENS (2 X i GÖSTERİM) 16:15 - THE TRAİN 
1500 - WITHOUT ATRACE 

16:00 - MALCOLM 

İN THE MİDDLE 

16:30 - SCRUBS 

17:00 - ACCORDING TO JIM 
17:30 - FRASIER 


RUGRATS 


18:30 -AS TOLD BY 
GINGER 


RUGRATS RUGRATS 


18:30 - CATDOG 18:30 -SPONGEBOB 
SOUAREPANTIS 


SENFELD 


18:30 - THE MUPPET 
SHOW 


18:30 - THE MUPPET 
SHOW 


MONSTEF 
18:45 - ER 18:45 - ER 18:45 - ER 1845 -ER 1845 -ER 
THE SIMPSONS THE SIMPSONS 


THE KİNG OF CUEENS | THE KİNG OF OUEENS 


SELNFELD 


ULES OF THE HELD 
BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 


SELNFELD SEİNFELD SELNFELD SEİNFELD 
ACCORDING TO JIM SCRUBS WATCHING ELLİE 


THE GUARDIAN 


MALCOLM IN THE 
MIDDLE 


BOSTON PUBLIC F ALLY 24 


WATHOUT A TRACE iz ev Ee 
£ HEY BABU RIBA THEHOUROF THE OBJECT OF WHO'LL STOP 
28:00 - THE GUARDİAN THEWOLF. BEAYIY.. THE RAN? 
HOW TO MURDER 2 z ğ AZ 
YOUR WIFE BE BRA heee > z 
THE SIMPSONS THE X-FİLES THE X-FİLES THE X-RLES THE X-FILES THE X-FİLES 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
0030 - SOUTK PARK 0100 - SEİNFELD 0100 - SELNFELD 
01:00 - LA CAGE AUX 01:00 - BUFPY THE 01:30 - MALCOLM İN TRE l m 01:30 - SCRUB: 
VAMPİRE SLAYER MİDDLE -COUPLİNG US 0200 - BODMTOVN 
—COUPLINGUS 0200 - ANGEL 0200 - BOSTON PUBUC >ANNLE HALL 08:00 - THE OBJECT 
0800 - LES OF THE RELD “MMHDUTATRACE © | 6s00- HEYBABURIBA ER OF BEAUTY 
0500 - HOW TO MURDER 0510 -ER ACCORDING TO JIM ğ 
05:00 - MALCOLM IN THE 0 - SEİNFELD 0500 - WATCHING ELLE 
T MİDDLE 0530 - SEİNFELD 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 0820 - SENFELD 


ANGEL, BUFFY İLE YENİDEN 
BULUŞABİLECEK Mİ? 

SARAH MICHELLE GELLAR, 
ESKİ ROL ARKADAŞIYLA 
TEKRAR OYNAYABİLECEĞİNE 
DAİR SİNYALLER VERİYOR 


Dünyanın en güzel vampir avcısı Bu yi canlandıran Sarah Michelle Gellar” en ayrılması kesinleştiği günden bu yana bir tartışma sürüp gidiyor: Sarah Michelle Gellar, en 
Angel ile son bir kez olsun bir araya gele 
mi? Bu soruyla ilgili dizinin yapımcıları ve oyuncuları farklı zamanlarda, farklı demeçler verdiler. 

Gellar, SCI FI Wire'a ya açıklamada çalı 

ve önerilen iş aklına yatarsa bir fina ü için tekrar kamera 
karşısına geçebileceğini söyledi. Gellar'ın açıklamasının satır aralarında di 
var. Angel, Buffy The Vampire Slayer 
sinden doğmuş bir dizi. Ana 


an karakter Angel 


arakteri oldu 


de, felsefe de tanıdıktı. Kahr 
a konuk oyuncu ol 
nmeseler bile adlarının g; 


or ve ben 


gi edi- 


MUTLU GÜNLERİNİZİ HİÇ UNUTMAZ. 
İNCELİK, DUYARLILIK ŞIMDI ÇOK “IN”, 


Sıradan bir yol bilgisayarı değil Micra'nınki. Doğum günlerinizi, yıldönümlerinizi, 
önemli randevularınızı bile hatırlar ve hatırlatır. 
Doğrusu, bu devirde böylesi pek bulunmuyor, değil mi? 


Beklentilerinizi DEĞİŞTİRİN Wwww.nissan-micra.com.ir 


